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Altın Direktörlere 


Corsa 


Doğrudan satış şirketlerinden Oriflame, Altın Araç Programın- da tercihini Opel Corsa'dan yana kullandı. Hedeflerini gerçekleştiren 30 Oriflame direktörüne araçları Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik tarafından teslim edildi. 


leslimat töreninde konuşma 

yapan Özcan Keklik: “Sektörünün öncü şirketi Oriflame ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. 30 adetlik araç teslimatı yapmak, bizleri de önümüzdeki dönem için motive ediyor. Müşterilerimize sadece bir otomobil değil, sürdürülebilir başarıyı sağlayacak şekilde, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak ve kârlılığına katkıda bulunacak ürün ve hizmetlerden oluşan toplu bir çözüm sunuyoruz. Bu bağlamda programları için markamızı tercih eden Oriflamee teşekkür ederim” dedi. 


04 


J EURO 


FER 
SİM 
“ w 


NCAP 


TEST 2018 


Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı 


EuroNCAP'in 2018 değerlendirme kriterlerine göre test edilen Yeni Nissan LEAF, çarpışma testlerinde tam not olan 5 Yıldız alma 


başarısı gösteren ilk elektrikli araç oldu. 
d 


vrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı EuroNCAP, Yeni NIS- 
SAN LEAF'i 5 Yıldız ile ödüllendirdi. 
Yeni NISSAN LEAF, Euro NCAP'in 
2018 yılı için kapsamını genişlettiği 
ve yalnızca araçlarla sınırlı kalmayarak, yayalar ve trafikte her geçen gün sayısı artan bisikletlileri de kapsayan kritik çarpışma testlerinde değerlendirilen ilk otomobil oldu. 


Araçların güvenlik seviyesini belirlemek için yaralanmalara neden olabilecek önemli gerçek yaşam kaza senaryolarını bir dizi çarpışma testiyle belirleyen Euro NCAP'in genişletilen bu testlerinde Yeni NISSAN LEAF, yetişkin korumasında yüzde 
93, çocuk korumasında ise yüzde 86 
puan aldı. 


Çarpışma testini gelişmiş sürüş destek sistemlerinin de etkisiyle 5 Yıldız alarak tamamlayan Yeni NISSAN LEAF, NISSAN'ın başarısını kanıtlamış olan ve kapsamlı özellikleriyle öne çıkan ProPILOT sistemiyle daha güvenli bir sürüş sunuyor. 


Euro NCAP'in bu sonucu bünyesinde olağanüstü güvenlik standartları barındıran yeni NISSAN LEAF'in elektrikli araç alanında gerçek bir öncü olduğunu ve kullanıcıların NISSAN Intelligent Mobility vizyonuna tam olarak güvenebileceğini gösteriyor. 


Yeni NISSAN LEAF, EuroNCAP'in 
5 Yıldız değerlendirmesinden önce 
Japonya Yeni Otomobil Değerlendirme Programı'nın zorlu testlerini de tam not alarak tamamlamıştı. 


J 
A 
Ozgür Süslü 
Tofaş'ta Fiat Pazar- 


lama Direktörlüğü görevine atandı 


Özgür Süslü, Fiat ve Fiat Professional markalarının pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olacak. 


010-2010-2016 yılları arasında 

Tofaş çatısı altında Fiat Pazarlama Müdürlüğü görevinin ardından, 2016 yılında Fiat Chrysler Automobiles (FCA) bünyesinde Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'daki (EMEA) Egea/Tipo Pazarlama Direktörlüğü ve Mayıs 2017 itibarı ile de Fiat, Abarth ve Lancia markalarının Fiyatlandırma Direktörlüğü görevlerini üstlenen Özgür Süslü, Tofaş'ta Fiat Pazarlama Direktörlüğü görevine atandı. Özgür Süslü, Mayıs 2018 itibarıyla Türkiye'deki görevine, Fiat ve Fiat Professional markalarının pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olarak devam edecek. 
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Volvo Cars'ın sadece milt hybrid, plug-inhybrid ya da bataryaya sahip elektrili motor alternatifleriyle satışa sunacağı Yeni Volvo S60, bu özellikleriyle tarihe geçecek. Yeni Volvo S60, Volvo Cars'ın geleneksel içten yanmalı motorun ötesinde uzun vadeli bir geleceğin taahhüdünü vurgulayan, dizel motor seçeneği sunulmadan üretilen ilk Volvo olacak. 
Model 2019'da Türkiye'de de satışta olacak. 
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019 yılı itibari ile 
her yeni Volvo modeli mild-hybrid, plug-in-hibryd veya bataryaya sahipelektrikli araç olarak satışa sunulacak. 
Otomobil endüstrisindeki en kapsamlı otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanması stratejisi 


anlamına gelen bu yaklaşımla Volvo Cars, Temmuz 2017'deki elektrikli otomobil taahhüdünün ilk adımlarını atmaya başladı. 


“Geleceğimiz elektrikli otomobiller ve artık yeni nesil dizel motor geliştirmeyeceğiz” diyen Volvo 


Cars CEO'su Hâkan 
Samuelson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tam elektrikli otomobillerle olan geleceğe doğru yol alırken, içten yanmalı motor seçeneklerini de mild hybrid motorlarla değiştireceğiz. Yeni Volvo 
60 ise bu stratejimizin 
ilk temsilcisi olacak” 


oyota, 2018 yılında da “dünyanın en değerli otomotiv 

markası” seçildi. Her yıl gerçekleştirilen en değerli 100 
küresel marka raporunda, otomobil sektöründe tüm markaları geride bırakan Toyota, birinciliğini devam ettirerek önemli bir başarıya imza attı. 


Raporda Toyota'nın 2017 yılında 

28 bin 660 milyar dolar olan marka değeri 2018 yılında 29 bin 987 
milyar dolara yükseldi. Toyota, 2006 
yılından itibaren yayınlanan rapor- 


Toyota dünyanın en değerli otomobil markaları sıralamasında zirveyi bu yıl da kimseye bırakmadı... 


da kendi sektöründe 10'uncu kez 

birinci sırada yer alıyor. Rapora; Toyota'nın son 13 yılda ortalamadan 3 
kat daha fazla büyüdüğü de yansıdı. 


Dünyanın en büyük marka değeri oluşturma platformu olarak gösterilen Brand2Z, günümüzün tüketicilerinin yaşam tarzlarına entegre olmuş markalar üzerinde yapılan yansıtıyor. Son araştırmada da, global olarak 3 milyon tüketiciyle çalışmalar yapıldı, her şirketin finansal ve iş performanslarının analizleri 

de değerlendirilerek rapor oluştu- 


ruldu. i 
BrandZ” tarafından gerçekleştirilen araştırmada Toyota'nın hibrit ürünlerinin de en değerli marka seçilmesindeki katkısı büyük oldu. Toyota, ilk seri üretim hibrit otomobilini sunduğu 1997 yılından bu yana geçen 20 yıllık sürede hibrit model satışlarında 11 milyon adedi aşmayı da başardı. Hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor ve 2020 yılında her Toyota modelinin birer hibrit versiyonunun olması hedefini taşıyor. 


DACIA DUSTER 


Dacia, 100 Duster'lı ön lansman kampanyası ile tarihinde bir ilke imza atarak Effie Ödülleri'nde “Küçük Bütçeyle Büyük Başarı” kategorisinde Altın Effie ödülünün sahibi oldu. 


art ayında Türkiye'de satışa sunulan Yeni Duster'ın lansmanından önce, e-ticaret ile online satış gerçekleştirilmişti. Ilk yüz müşteri Yeni Duster'ı pazara sunulmadan önce web sitesi üzerinden satın alma ayrıcalığına sahip olmuştu. 


Reklam sektörünün Oscar'ı olarak kabul edilen Effie 2018 ödülünü alan Dacia, Yeni Duster roadshow organizasyonu ile Türkiye'yi dolaşıyor. Toplam 12 şehri kapsayan roadshow organizasyonunda Yeni Duster, “Hakkını Ver” sloganı ile otomobilseverlerle buluşuyor. Katılımcılar, test sürüşünün yanı sıra sanal gerçeklik dünyasını Yeni Duster ile deneyimleme fırsatı yakalıyor. 


İlk kez 1968 yılında Amerikada reklamların etkinliğini ve başarısını ölçmek ve ödüllendirmek üzere başlatılan ve de; 20 altın, 18 gümüş, 32 
bronz olmak üzere toplam 70 ödül sahiplerini buldu. 


Honda Türkiye sağdan direksiyonlu Civic Sedan üretimine başladı... 


Honda'nın testlerini ve üretimini Türkiye'de gerçekleştirdiği 10'uncu nesil Civic Sedan, yeni motor ve şanzıman S€- çenekleri ile İngiltere'ye ihraç edilmeye hazırlanıyor. Türkiye'de üretilen Civic Sedan, sağdan direksiyonlu versiyonlarla birlikte ihraç edildiği toplam pazar sayısını 36'ya ulaştırmış olacak. 


Honda Türkiy: 
rekorunu ta; 
Sedan dış 


iç pazardaki tarihi lerken, ürettiği Civic 


otomatik şanzımanlı dizel versiyonu, Ağustos'tan itibaren 


binden fazla araç ür: 
Türkiye otomotiv 


hraç mo- 


nin önemli üreti biri haline gelen Honda Türkiye, üretimini gerçekleştirdiği ği Sedan'ı şimdi de İngilter: etmeye hazırlanıyor. Civic Sedan'ın 
2017 yılında yakalamış olduğ 
başarısı ile Türkiyede satışlarını en fazla artıran marka olarak öne çıkan 


arlardan da yoğun talep görüyor. İhraç edildiği ülke sayısını her geçen gün artıran Civic Sedan, şimdi de sağdan direksiyonlu versiyonu ile İngiltere'ye doğru yola çıkıyor. Haziran ayı itibariyle sağdan direksiyonlu ve dizel motorlu Civic Sedan üretimine başlayacak olan Honda Türkiye, Temmuz ayında 


delleri için 1.0 litrelik turbo benzinli motora sahip modelin üretimini gerçekleştirecek. 


Honda Türkiye, Haziran ayından itibaren sağdan direksiyonlu olarak üretilen Civic Sedan modelleri, İngiltere, İrlanda ve Kıbrıs pazarlarına ihraç edilmeye başladı... 
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Makyajlı Hyundai 120'nin üretimi başladı 


1 Hyundai'nin İzmit'teki 
fabrikasından 40'tan fazla ülkeye ihraç edilen i20 modeli, makyajlı olarak üretilmeye başlandı. Hyundai i20, 1.0 
T-GDI ve DCT kombinasyonu, daha sportif ve daha estetik görünümü ve yeni renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. 


yundai'nin çok yönlü B sınıfı modeli 120, şık tasarım 

öğeleri, gelişmiş bağlantı 

ve güvenlik özellikleriyle yenilenerek üretim hattındaki yerini almaya başladı. Hatchback, Coupe ve Active olmak üzere üç farklı versiyona sahip olan 120, sınıfının en iyi ve en çok satan modellerinden biri olarak öne çıkıyor. 


Hyundai'nin yeni nesil basamaklı 12- garasıyla sunulan makyajlı i20, arka taraftaysa tamamen yeni bir tasarıma imzasını atıyor. Ayrıca Phantom siyah tavan ve daha da fazla kişiselleştirme için 12 farklı gövde rengiyle satışa sunulacak olan 120, 1.0 T-GDI turbo, 1.2 ve 1.4 litre atmosferik beslemeli olarak üç farklı benzinli ve bir adet de 1.4 litre turbo dizel üniteyle pazarın taleplerini karşılamaya çalışacak. Ayrıca, tüketimi düşürmeye yardımcı olan Stop & Go (1SG) sistemi de standart olarak sunulacak. Hyundai 120'de kullanılan 15 ve 16 inç yeni tip alüminyum alaşımlı jantlar da otomobile daha cesur bir görünüm kazandırıyor. 


Daha konforlu ve verimli bir sürüş için geliştirilen 7 ileri DCT şanzıman ise 120 beygirlik 1.0 litrelik T-GDI motorla beraber sunuluyor. 


Ayrıca Yeni 120, İleri Çarpışma Ön- 


leme Asistanı (FCA), Şeritten Ayrıl- 


ma Uyarı Sistemi (LDWS), Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DAW) ve Uzun Far 


Asistanı (HBA) gibi Hyundai Smart-Sense aktif güvenlik özellikleriyle üst düzey koruma sağlanmış olacak. 


Apple Car Play ve Android Auto özellikli yedi inçlik yeni nesil multimedya sistemi de aracın iç mekanın- daki en büyük yeniliği. Ayrıca mobil cihazların şarj edilmesi için de ikinci bir USB portuna daha yer veriliyor. 
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“Hakkını Ver” sloganı ile yollara çıkan ve toplam 12 şehri kapsayan roadshow organizasyonu ile otomobilseverlerle buluşan Yeni Duster, Türkiye turunun son durağı olan İstanbul'da tamamladı. 12-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul Zorlu Center'da gerçekleşen organizasyon kapsamında katılımcılar, test sürüşünün yanı sıra sanal gerçeklik dünyasını Yeni Duster ile deneyimleme fırsatı yakaladı. Yeni Duster'ı, Antalya, Gaziantep, Adana, Kayseri, Ankara, Trabzon, İzmir, Eskişehir, Bursa, Tekirdağ, Kocaeli ve İstanbul'u kapsayan 
12 şehirlik tur sonunda toplam 3 bin 500 
kişi test etti. 


Özel olarak hazırlanan off-road parkurunda profesyonel eğitmenler eşliğinde katılımcılar, alana yerleştirilen Orman, Çöl, Buzul konseptinde üç farklı ortamda sanal gerçeklik gözlükleri ile Duster deneme fırsatı buldu. Microsoft'un piyasaya yeni sürdüğü Hololens gözlüğü ile gerçekleştirilen Duster Sürüş Asistanı parkuru ise sürüş deneyimini bambaşka bir noktaya taşıdı. 


Türkiye'de 76.800 TLden başlayan fiyatlarla satışa sunulan, Comfort ve Prestige olmak üzere iki donanım seviyesi ile pazarda yerini alan Duster, yeni versiyonunda 1.2 TCe 125 bg (4x2) benzinli motoru seçenekleri arasına ekledi. Duster böylece, Türkiye'de bütün müşterilerin talebine cevap verebilecek iki benzinli, iki dizel olmak üzere zengin bir motor yelpazesi ile satışa sunuluyor. 
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Türkiye Otomotiv Sektörü'nün En büyük sanayi kuruluşu 


YİNE FORD OTOSAN 


on 7 yıldır üst üste otomotiv sektörünün, 3 yıldır 

da Türkiye'nin ihracat 

şampiyonu olmayı sürdüren Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) “Türkiye'nin 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2017” 
araştırmasının sonuçlarına göre 22,7 milyar liralık üretimden satışları ile otomotiv sektöründe “Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu” unvanını almaya hak kazandı. 


Üretim, ihracat, toplam satış adetleri ve gelirlerinde tarihin en yüksek seviyesine ulaştı 


Türkiye'de geçen yıl 116 bin 247 adet satışla yüzde 11,9 pazar payı elde eden ve ticari araç pazarındaki geleneksel liderliğini yüzde 30,3'e yükselen pazar payıyla sürdüren Ford Otosan'ın 2017 yılında toplam satış gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 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39"luk artışla 25 milyar 341 milyon TLye yükseldi. Ford Otosan ayrıca, üretim, ihracat, toplam satış adetleri ile satış gelirleri, faaliyet karı, VAFÖK, vergi öncesi kâr ve net kâr kalemlerinde de tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Ford Otosan'ın üretimi 2017'de, yüzde 12 artışla 
373 bin 7 adede yükseldi ve kapasite 
kullanım oranı yüzde 88 ulaştı. 


Yenigün: “Türkiye otomotiv sanayinin itici gücüyüz.” 


Otomotiv ve taşımacılık teknolojilerinin geleceğinde söz sahibi olmak için yüksek Ar-Ge ve mühendislik gücüyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: 


“Türkiye otomotiv sektörünün ihracat ve istihdam lideri olarak, geçtiği- 


Türk otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) yarım asrı deviren ve sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre 2017 yılında üretimden satışlarda 22,7 milyar liralık geliriyle Türkiye otomotiv sektörünün en < büyük sanayi kuruluşu oldu. 


miz yıl gerek üretim gerekse de satış ve ihracat alanında önemli rekorlar kırdık. Son 7 yıldır üst üste Türkiye otomotiv sektörünün, 3 yıldır da ülkemizin ihracat şampiyonu olmayı sürdürüyoruz” 


Yenigün: “Kapasite kullanım oranımızı 9580'den, 88'e çıkardık.” 


Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün sözlerine şöyle devam etti.... “Geçen yıl 52 Milyon Dolarlık 
kapasite yatırımı açıklamıştık. 2018 
Eylül itibariyle de toplam üretim kapasitemizi 455 bin adede çıkarmış olacağız. Geçtiğimiz yıl hem kapasitemizi artırdık, ama en önemlisi de fabrikalarımızda kapasite kullanımını 8 puan artırdık. Kapasite kullanım oranımız tüm fabrikalarımızın/ hatlarımızın toplamında 9680'den 9688'e yükseldi” 


im İSTANBUL 
SANAYİ ODASI 


Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün: “Türkiye'nin sanayi gelişiminin en büyük destekçilerinden biri olmaktan dolayı gururluyuz.” 


Haydar Yenigün, İSO tarafından otomotiv söktörünün en büyüğa seçilmekten duydukları memnuniyeti de su sözlerle dile getirdi... 
Ford Otosan olarak sektörde üretim hatlarının sayısı konusunda da lideriz; 4 üretim hattımızdan biri olan Eskişehir İnönü Fabrikamızda Ford Trucks ve Ecotorg motorlarının üretimi, Kocaeli Yeniköy Fabrikamızda Courier, Kocaeli Gölcük Fabrikamızdaki üretim hatlarımızda Transit ve Custom üretimini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin sanayi gelişiminin en büyük destekçilerinden biri olmaktan dolayı gururluyuz” 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itroön, C3 Aircross ile 

başlattığı SUV hareketini 

C5 Aircross ile devam ettiriyor. Citroön, tasarım için pratiklikten taviz vermek istemeyen müşterilerin beklentilerini gözeterek C5 Aircross'u tasarladı. Global otomobil satışlarının dörtte birini oluşturan ve her geçen gün büyüyen SUV segmentinin en güçlü oyuncularından birisi olmaya aday olan G5 Aircross, göz alıcı tasarımının yanında yüksek konforuyla da rekabette bir adım öne çıkıyor. 


SUV SEGMENTİNDEKİ BENZER- 
SİZ KİŞİLİK: C5 AIRCROSS 


Citroön'in yeni SUV'u C5 Aircross benzersiz, enerjik ve kendinden 

emin tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. C5 Aircross; 4,50 metrelik 


EN Coj 


uzunluğu, otomobile güçlü bir hava katan Airbump”'ları, 230 mm'lik yerden yüksekliği ve dikkat çekici tavan çıtalarıyla SUV segmentinde farkını ortaya koyuyor. C5 Aircross, kişiselleştirilebilir full dijital gösterge paneli, insanı saran yüksek konforlu koltukları, yola hâkim olma hissi veren yüksek oturma pozisyonu, merkezi orta konsolu ve kullanılan yumuşak malzemeleri sayesinde içine girer girmez güvenlik ve kalite hissi veriyor. 


Diğer Citroön modellerinde olduğu gibi C5 Aircross'ta da çeşitli kişiselleştirme özellikleri mevcut. 
C5 Aircross'ta yedi farklı gövde rengi, iki tonlu tavan çıtası, ön tampon, ön kapıların alt kısmında yer alan Airbump”, üç adet Renk Paketi sayesinde benzersiz bir C5 


C5 Aircross, ön camın üst kısmında yer alan bir kamera ve ön tamponun 


NARCI 


Aircross tasarlamak mümkün. C5 Aircross'un içine geçtiğinizde ise otomobilin dışıyla uyumlu renk ve malzemeler kullanan 5 farklı kabin kombinasyonuyla kişiselleştirme yapmak mümkün. 


EKSTRA SÜRÜŞ KEYFİ İÇİN 
GÜÇLÜ VE VERİMLİ MOTORLAR 


C5 Aircross, yüksek performanslı, Euro 6.2 standartlarını karşılayan benzinli ve dizel motor seçenekleriyle geliyor. Bu motor seçenekleri üstün sürüş keyfi ve dikkat çekici verim için 6 ileri manuel şanzıman ya da 8 vitesli EAT8 otomatik şanzıman ile donatılıyor. 

-2 benzinli motor: PureTech 130 
S&S 6 ileri manuel ve PureTech 180 
S&S EATS... 

-3 dizel motor: BlueHDi 130 6 ileri 


içindeki radar sensörü sayesinde otonom sürüşe doğru önemli bir adım olan, ktif Güvenlik Freni, Stop&Go özelliğine sahip Adaptif Cruise Control, Şeritte Kalma Asistanı, Park Asistanı, zorlu koşullarda sürücülere destek 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ve Grip Control'ün de bulunduğu 20 farklı 


olan Yokuş İniş Destek Sistemi 


e 


iş ve konfor destek sistemi ile donatıldı. 


manuel, BlueHDi 130 S&S EATS8 ve BlueHDi 180 S&S EAT8... 


2019'un sonlarına gelindiğinde 

G5 Aircross şarj edilebilir hibrit (PHEV) teknolojisi ile donatılan ilk Citroön olacak. Otomobili tamamen elektrik motoruyla kullanmaya imkan veren EV modunun menzili ise 60 km. 


DAHA DA ÇOK VERİM VE KEYİF SUNAN YENİ EAT8 
OTOMATİK ŞANZIMAN 


C5 Aircross Japon uzman Aisin 
tarafından tasarlanıp geliştirilen 8 
vitesli EAT8 otomatik şanzımanın (EAT: Efficient Automatik Transmission / Verimli Otomatik Şanzıman) son versiyonuna sahip. 
Günlük kullanımda esnek tork konvertörü hem harekete geçerken hem de park ederken gerçek bir sürüş konforu sağlıyor. 


Sürücüler direksiyon simidinin arkasında yer alan kulakçıkları kullanarak manuel vites geçişi yapabilir. 
Otomobili stop edildiğinde ise vites otomatik olarak park moduna geçiş 


yapıyor. 


ke 


C5 Aircross, yüksek performanslı, Euro 6.2 standartlarını karşılayan benzinli ve dizel motor seçenekleri ve yakıt avantajı sağlayan daha hafif 8 vitesli EAT8 tam otomatik şanzıman ile geliyor. Fransa'daki Rennes-La Janais tesisinde üretilen C5 Aircross, 2018 yılı sonunda satışa sunulacak. 2019 yılının sonunda sunulması planlanan Plug-in Hybrid (PHEV) versiyonu ise Citroân'in ilk Plug-in Hybrid modeli olacak. 
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nostalji 


Lamborghini Polo Storico, Espada ve Islero'nun 50. yılını Techno Classica Essen 2018'de kutladı. Essen'deki standda sergilenen iki araçtan biri 1976 model bir Series 

lll Espada. Lamborghini Espada'nın üretildiği 1968-1978 arasındaki 10 yıl boyunca üç seride (S1: 1968 - 1970, S2: 
1970 - 1972, S3: 1972 - 1978) yaklaşık 1,300 otomobil 
üretildi ve Espada klasik Lamborghini otomobilleri arasında en çok satan ikinci model oldu. 


ia 


4 ei POLO STORIço 
» * 


ergilenen dışı mavi içi hardal S rengi Espada, Lamborghini Polo 

Storico'da tam bir restorasyon- dan geçti. 10 aylık proje kapsamında Espada'nın şasi, gövde, elektrik ve mekanik sistemi tamamen elden geçirildi. Polo Storico arşivinde saklanmış olan orijinal üretim veri föyüne uygun olarak ve sadece Lamborghini orijinal yedek parçaları kullanıldı. 


1968 yılında üretime başlayan ve 1970 


yılına kadar sadece 220 adet üretilen 
Lamborghini Islero, Lamborghini 400 
GT'nin halefi olan modeldi ve onunla aynı 320 HP gücündeki 4.0 litrelik VIZ motora sahipti. Essende sergilenen dışı soluk yeşil, içi tütün rengi olan Islero S,350 HP gücündeki sadece 70 adet üretilen $ modellerinden biri. 1969'da çıkarılan bu versiyon, kaporta ve iç kısmındaki geliştirmelerle daha da lüks hale getirilmişti. 
Klasik otomobiller için orijinal yedek 


LAMBORGHINI POLO STORİCO 


Lamborghini'nin İtalya'nın Sant'Agata Bolognesede- 


ki merkezinde bulunan Lamborghini Polo Storico, 


en az 10 yıldan beri üretimden kaldırılmış klasik 
Lamborghini otomobillerinin (Lamborghini 350 

GT ile Diablo arasındaki modeler) restorasyon ve sertifikasyon işlerini, arşiv ve kayıtların korunmasını ve klasik otomobillere orijinal Lamborghini yedek parçalarının temin edilmesini üstlenen özel bir departman. Automobili Lamborghini, klasik modelleri desteklemek için orijinal yedek parça üretimine, klasik otomobil parkının yüzde 65'ten fazlasını kapsayan parçaları elinde bulundurmaya ve 350 GT ile Diablo arasındaki otomobiller için yeniden üretilen parçaların sayısını her yıl artırmaya kararlılıkla devam ediyor. Şirketin kataloglarına sadece 2017'de 


200 yeni parça numarası eklendi. 


parçalar envanterini yeniden oluşturma çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Automobili Lamborghini, tarihi modellerin orijinal el kitaplarını teker teker yeniden hazırlıyor. Lamborghini, Essende iki adet nadir Espada kullanıcı el kitabı ve Islero S'nin kullanıcı kitabını bu modellerin 50. yıldönümüne ithaf etti. Kitapların yeni yayınları, orijinal tasarım, basım ve ciltleme işlemleri tekrar edilerek otantik reprodüksiyonlar olarak hazırlandı. 


JE örer 
5 


T 


SEAT'IN ÜR 


ETİM MERV 


(EZİNDE 


İKİ BİN ROBOTUN DANSI 


ir SEAT otomobil üretmek 

yoğun çaba gerektiriyor. 

Üstelik buna sabahın ilk 

ışıklarıyla başlayan dans gösterisi de dahil. Burada 2 bin robot ve 1.700 fabrika işçisi, mükemmel bir uyum içerisinde çalışarak, bir dakikadan biraz daha uzun sürede bir otomobil şasisi üretiyor. İşte, Endüstri 4.0 sayesinde gerçekleşen bu dans koreografisinden bazı ayrıntılar... 
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Farklı ölçülerde mekanik dansçılar Robotlar arasında, farklı özelliklerde mekanik dansçılar yer alıyor. En ufak robotların boyu bir metrenin biraz üzerindeyken, en büyükleri ise altı metreden daha yükseğe ulaşıyor. 
Bazı robotlar turuncu renkteyken, bazıları ise sarı olabiliyor. Bazılarında tutucu kollar, diğerlerinde sensörler yer alıyor. Ortak noktaları ise, hepsinin hafif ve çok yönlü olması. Ağırlığı 700 kilograma varan 


parçaları bile sağlam bir şekilde kavrayıp işleyebiliyorlar. 


16 bin noktaya kaynak için 720 
derecelik dönüşler 

Çoğu robot, altı adet eksen üzerinde hareket etme kabiliyetine sahip. Bu da yükselip alçalma, raylar üzerinde yatay hareket etme ve bulundukları noktadan 720 derece dönebilme dahil olmak üzere sayısız hareket olanağı sağlıyor. Her robot, bu dans 


sırasında üretim bandındaki otomobillerin gövdesi üzerinde günde 
16 bin birleşme noktasına kaynak 
yapabilme kapasitesine sahip. 


Robotların hareketleri bir orkestra şefinin kontrolünde 

Tesisin ihtiyaçlarıyla ilgilenmek ve robotların faaliyetlerini denetlemek, 390 kişiden oluşan bir ekibin sorumluluğunda. Ekip, kontrol odasından gerçek zamanlı olarak robotların yaptığı işi ve diğer işçilerle olan koordinasyonlarını izliyor. 


Milimetrenin onda ikisi oranında 


hassasiyet 
Endüstri 4.0 devriminin sağladığı bu koreografi sayesinde robotlar 


liyor. 


yalnızca sık tekrarlanan işleri ve ağır yükleri devralmakla kalmıyor, giderek daha hassas görevleri de yerine getirmeye başlıyor. Parçaları üretim bandı üzerindeki farklı konumlar arasında aktarabildikleri gibi, robotlar ayrıca kaynak yapıyor, cıvataları sıkıyor, cila kaplama yapıyor ve hassas sensörleri sayesinde milimetrenin onda ikisi oranındaki sapmaları bile tespit edebiliyorlar. 


Fabrika işçileriyle uyum içinde Son adımda ise robotların dansı, fabrika işçilerinin emekleri ile buluşuyor ve üretilen gövdeler üzerindeki nihai kontroller, işçiler tarafından gerçekleştiriliyor. Birlikte uyum içerisinde çalışan insan ve ro- 


Altı metre boyundaki robotlar 700 kg yük taşıyabiliyor... 


SEAT'ın Martorell'deki üretim merkezinde 2 bin robot, 24 saat boyunca mükemmel bir uyum içerisinde hareket ediyor. Kaynak yapmak, cıvata sıkmak, cila kaplamak ve milimetrenin onda ikisi oranındaki hassasiyette sapmaları tespit etmek, robotların görevlerinin yalnızca bir kısmı. Robotlardan bazılarının boyu 6 metreye ulaşıyor ve bunlar 
700 kilogram yük taşıyabiliyor. 1.700 
personelle koordine çalışan bu robotlar, 
68 saniyede bir otomobil şasisi üretebi- 


botlar, her 68 saniyede bir otomobil gövdesi üretiyorlar. 

Günde 2 bin 300 parça üretiyor Senkron halinde hareket eden binlerce robot, günde 2 bin 300 parça üretiyor. Robotlar, tüm gün boyunca uyum içinde hareket ederek; farklı gövde parçalarını birleştirmek, kapıları monte etmek ve şasi geometrisi ölçümü gibi uygulamalarda bulunuyorlar. 
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teknoloji 


ASBİSTANCE 
SYSTEMŞ 


ünyanın önde gelen global teknoloji ve servis tedarikçisi Bosch, Türkiyedeki 
2017 mali yılını 15,5 milyar TL ciroyla kapattı. Bu rakam, Bosch'un Türkiye'deki cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 32 oranında 
artırdığı anlamına geliyor. 2018 
yılına olumlu başlangıç yapan Bosch, yılın ilk çeyreğinde Türkiyedeki tüm iş kollarında satışları artırarak güçlü büyüme kaydetti. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, İstanbul'da düzenlediği yıllık 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basın toplantısında, “İlk çeyrekteki sağlam büyümemize dayanarak, bu yıl yine güçlü bir satış performansı elde etmeyi bekliyoruz” dedi. 


Bosch Türkiye, geçen yıl 9 milyar TL tutarındaki ihracatıyla genel ihracat hacmine yüzde 1,5 oranındaki katkısını sürdürdü. Bosch'un Türkiye'deki istihdamı da önceki yıla oranla yüzde 9 artışla 18.240 
kişiye ulaştı. 


w Bosch Türkiye'nin cirosu, 2017'de yüzde 32 artarak 15,5 milyar TL'ye ulaştı... Türkiye'de 2017'de 700 milyon TL tutarında yatırım yapıldı... Dizel geleceğin mobilitesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek... 


Ar-Ge yatırımları büyümenin 

itici gücü 

Steven Young, “Bursa, Manisa ve Tekirdağ'daki 4 Ar-Ge merkezimizde yü 'n çalışmalar Bosch Türkiye'nin büyümesinde itici güç oluşturuyor” derken, 2017'de Türkiyede yapılan toplam Ar-Ge yatırımının yaklaşık 200 milyon TLye ulaştığını açıkladı. Bosch'un Türkiyede 700 Ar-Ge çalışanı bulunuyor. 
Şirket, Asya ve Avrupadaki önde gelen otomotiv üreticileri için, güç aktarma çözümleri alanındaki geliş- 


tirme projelerini Türkiyedeki Ar-Ge merkezlerinde yürütüyor. Örneğin, geçtiğimiz yıl benzin enjektörleri konusunda 150'den fazla uluslararası proje yürütüldü. 


Bursa Fabrikasındaki üç robot her gün 600 tur yapıyor 

Üretim tesisi ve ekipmanlarında bağlanabilirliği sağlamak, Sanayi 4.0'ın başarısı açısından kritik önem taşıyor. Bosch geleceğin akıllı, yalın ve esnek fabrikasıyla günümüzde üretim ve lojistik alanlarında uygulamaya geçirilen ağa bağlı çözümlerin her ikisi için de çalışıyor. İki senaryonun da ortak bir yanı var: Donanım, yazılım ve hizmetler arasındaki etkileşimin insanlar tarafından yönetilmesi. Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı Steven Young, “Geleceğin fabrikalarındaki başarı- nın üç temel taşı insanlar, makineler ve veriler... Bursa ve Manisa'daki fabrikalarımız da dahil olmak üzere Sanayi 4.0 alanında global çapta büyük gelişmeler kaydediyoruz” diye konuştu. 


Bursa'daki fabrikada iki yıldır 7.500 
kişiyle birlikte 3 de robot çalışıyor. 
Bu otonom robotlar lojistikten s0- rumlu ve üretimde gereken parçaları ulaştırılması gereken noktalara taşıyor. Her robot her gün 600 metrelik tur atıyor. Robotların bugüne dek toplam 12.000 kilometreden fazla yol kat ettiği hesaplandı. 


Türkiye'deki dijital dönüşüme öncülük 

Steven Young, Bosch Türkiye'nin Sanayi 4.0 alanındaki uzmanlığını Türkiye'deki diğer şirketlerle de payaştığını vurguladı. Bosch, Türkiyede jant üreten Maxion Wheels ile şirketin dijital dönüşümünde danışmanlık vermek üzere anlaştı. Bosch Sanayi 4.0 alanında dünya genelinde ve Türkiyede öncü çalışmalar yaparken, bu dönüşüm süreci için gerekli bilgi ve uzmanlığı geliştirmek amacıyla sektörle üniversiteler arasındaki iş birliğine de özel önem veriyor. 


“Değişimi Şekillendirin — Dijital Üretim ve Sanayi 4.0 Programı'nı bu yıl daha da geliştiren Bosch, Yıldız Teknik Üniversitesiyle yürütülen program kapsamında 11 öğrenciye Bosch Bursa Fren Fabrikası ile Manisa Termoteknoloji Fabrikasında mühendisler gözetiminde çalışma fırsatı sağlıyor. 


Türkiye'deki iş kollarında en son yenilikler 

Bosch Türkiye faaliyet gösterdiği 

iş kollarında istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Manisadaki fabrikasında Türkiye ve uluslararası pazarlar için duvar tipi kombi üreten Bosch Termoteknoloji, geçen yıl 800.000 
adetle kendi üretim rekorunu aştı. 
Bosch Rexroth Bursa Fabrikası yeni nesil hidrolik pompa üretimini artırmaya devam etti. Bosch Fren Sistemleri Fabrikası geçen yıl üretim kapasitesiyle iç pazardaki talebinin yarısından fazlasını karşıladı. Bosch Elektrikli El Aletleri Türkiye'de boyut ve şekil olarak pazarda bulunan tüm tornavidalardan 4 misli güçlü olan “akıllı tornavida Bosch GO'nun lansmanını gerçekleştirdi. Bosch Car Service istasyonlarının sayısı Türkiye genelinde 56 şehirde 185'e ulaştı. Bosch Bina Teknolojileri, Adana Şehir hastanesinde akıllı bina çözümleriyle güvenlik ve iletişim kolaylığı sağlıyor. 


Bosch Grubu: 2018'de global strateji ve genel görünüm 

Bosch Grubu, zorlu ekonomik ortama rağmen 2018'de yine büyümeyi hedefliyor. Grup, 2017'de rekor sonuçların elde edilmesinin ardından, ekonomik ve jeopolitik risklerin ışığında 2018'de satış gelirlerinin yüzde 2 ilâ 3 oranında artacağını öngörüyor. Şirketin ilk üç ayda gerçekleştirdiği satışlar, bir önceki yılın aynı dönemini yakaladı ve hatta döviz kurlarına göre düzenlemeyle yaklaşık yüzde 5 aştı. 
Renningendeki yıllık basın toplantısında konuşan Bosch CEO'su Dr. 
Volkmar Denner, “Şirketimiz bağ- 


lanabilirlik alanındaki geniş kapsamlı uzmanlığını, sanayi ve ürünler konusundaki birikimiyle birleştirme konusunda rakipsizdir. Bosch Grubu'nun benzersiz özelliği işte budur” dedi. Dr. Denner, yaşam kalitesini artırmayı ve ekolojik, iklim dostu olmaya katkıda bulunmayı, Bosch'un gündeminin en tepesine yerleştirirken şöyle konuştu: “Yaşam için Teknoloji ilkemiz, çevre korumada olabilecek en iyi teknolojileri geliştirmek üzere bizi motive ediyor. 
Hava kalitesini artırırken, insanların hareketli olmasına da yardımcı olmak istiyoruz” 


Bosch dizel teknolojisinde yeni bir çığır açtı 

Bosch, trafikte düşük emisyon vizyonunu gerçekleştirmek amacıyla hem elektromobiliteyi yaygınlaştırmak hem de içten yanmalı motoru daha da geliştirmek için yoğun yatırım yapıyor. Bosch mühendisleri dizel teknolojisinde önemli bir başarı elde etti. Bu teknoloji ile Bosch mühendisleri NOx emisyonlarını önemli ölçüde düşürdü. Geliştirilmiş teknolojiyle donatılan test araçları daha şimdiden ortalamada kilometre başına en fazla 13 miligram emisyon salıyor.. Bosch CEO'su Dr. Denner, “Dizel geleceğin mobilitesinin ayrılmaz bir parçası olmaya devam edecek” dedi. 
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errari'nin geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerini gerçekleştirdiği, yeni “hardtop” tavanlı V8 GT modeli Portofino Türkiye'de satışa sunuldu. Yerini aldığı California T modeline oranla tamamen yenilenen şasisinin etkisiyle hafiflemiş olan Ferrari Portofino, 600 HP gücündeki motoruyla O'dan 100 km/s hıza 3,5 saniyede ulaşabiliyor. İsmini İtalya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Portofinodan alan model, katlanabilir tavanı, geniş bagaj hacmi ve cömert 


yaşam alanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 


Ülkemizde 541.525 Eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Ferrari Portofino modelinden, 2018 yılı için 
5 adetlik bir kota belirlediklerini 
ifade eden Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “Portofino için belirlenen 5 adetlik kotanın satışını. 
araçlar gelmeden gerçekleştirdik. 

İlk teslimatını bu ay gerçekleştireceğimiz Ferrari Portofino modellerimizin tamamını Kasım ayına kadar müşterilerimize teslim etmeye 


Ferrari'nin, dünya prömiyerini geçtiğimiz yıl Frankfurt Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirdiği cabrio modeli Portofino, Türkiye'de satışa sunuldu. İsmini İtalya'nın en güzel şehirlerinden Portofino'dan alan model, katlanabilir “nardtop' tavanı, 
geniş bagaj hacmi ve cömert yaşam alanı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 2018 
yılında Ferrari Portofino özelinde 5 adetlik satış kotaları bulunduğunu belirten Fer Mas Şirket Müdürü Sinan Saip Bel, “Belirlenen 5 adetlik kotanın tamamının satışını gerçekleştirdik. İlkini bu ay teslim ettiğimiz Ferrari Portofino modellerimi- | zi Kasım ayına kadar sahiplerine teslim etmeye devam edeceğiz" bilgisini verdi. 


devam edeceğiz” bilgisini verdi. 
Tasarım ve aerodinamik 


Ferrari Design Center (Ferrari Tasarım Merkezi) imzasını taşıyan Portofino, akıcı arka tasarımını beraberinde getiren “two-box' yapısıyla şekillendirilmiş, agresif görünümlü bir spor otomobil olarak ön plan: ii Açılabilir “hardt 


top tavana sahip bir coupe-cabrio için benzersiz olan bu mimari, dinamizmden ödün vermeden son derece sportif bir karakter ortaya çıkarırken son derece zarif bir tasarımı beraberinde 


getiriyor. Portofino'nun ön bölümünü boydan boya kaplayan geniş hava girişinin üst kısmında, yatay formlu LED far grubu yer buluyor. Farların dış kenarındaki yenilikçi hava girişi rüzgâr sürtünme katsayısını düşürmek üzere önden gelen yol rüzgârını aracın yan cephesine doğru iletiyor. 


Portofino'nun sportifliğini ve dinamikliğini ön plana çıkartan detaylarla donatılan arka kısımda ise köşelere konumlandırılan stop lambaları otomobilin daha geniş ve güçlü görünmesini sağlıyor. Stop lambalarıyla birlikte arka kısım- daki zarif hatlar da Portofino'nun 
| hafif bir yapıya sahip olan açılabilir 
“hardtop” tavanın yuvasını kamufle ediyor. Açılabilir “hardtop” tavan düşük hızlarda hareket halindeyken de açılıp kapanabiliyor. 


600 HP'lik V8 motor, 
daha fazla güç... 

Portofino'nun kalbinde yer alan ve 
2016 ile 2017 yıllarında “Yılın Motoru' seçilen, Ferrari'nin V8 Turbo motor yeni komponentler ve optimize edilen yazılımı sayesinde, California T'nin motorundan 40 HP 


daha fazla güç üretiyor. Portofino ile birlikte Ferrari mühendisleri, sadece motoru ve motorun gücünü geliştirmekle kalmazken; V8'inin karakteristik sesini de iyileştirdi. Böylece üstü açık sürüşlerde de V8 motorun sesinin keyfini daha fazla sürmek mümkün hale geldi. 


Yeni pistonlar, piston kolları ve yeniden tasarlanan emme manifoldu sayesinde performansla birlikte V8 motorun verimliliği de iyileştirilirken, egzoz sistemi geometrisi de tamamen yeniden şekillendirildi. 
Yeni tek parça manifold kayıpları minimize ederken, turbo boşluğu olmayan gaz tepkimelerine ani ve hızlı cevap veren bir yapıyı beraberinde getiriyor. 


Bütün bu değişiklikler, tork üretimini bir sonraki vitese uyumlu olacak şekilde ayarlayan Variable Boost Management (Değişken Tork Yönetimi) ile birlikte Ferrari Portofino'nun tüm viteslerde gaz tepkimelerine daha çabuk cevap vermesini ve hızlanmasını; bunu yerini aldığı modele göre daha az yakıtla gerçekleştirmesini sağlıyor. 


Üstün sürüş dinamikleri 
Yeni Ferrari Portofino geliştirilirken yeniden şekillendirilen sürüş dinamikleri baştan aşağı yeni teknolojik çözümlerden yararlanıyor. İlk kez bu model tipinde üçüncü nesil elektronik arka aks diferansiyeli (E-Diff3) ile FI-Trac birbirine entegre edilerek bir arada kullanıldı. Bu sayede limitlerde otomobilin kontrolü, mekanik tutuş kadar iyileşiyor. 


Portofino aynı zamanda EPS (Elektrik Destekli Direksiyon) ile donatılan serinin ilk GT modeli olma özelliğine sahip. Bu uygulama sayesinde direksiyon oranı yüzde 7 kadar düşürülürken, E-Diff3'ün entegrasyonunun da katkısıyla stabiliteden ödün vermeden, geri bildirimi yüksek ve hassas bir direksiyon sistemi elde edilebildi. Manyetik amortisör sistemi (SCM-E) çift yay teknolojisiyle desteklenirken bu sayede yuvarlanma direnci düşürülüyor ve yol yüzeyindeki bozukluklar çok daha etkin bir şekilde filtre edilerek sönümlenebiliyor. Böylece üstün yol tutuş özelliklerine sahip son derece dinamik bir otomobil aynı zamanda üstün bir yol konforu da sunuyor. 


lansman 


Volvo Gars, heyecan veren gerçek bir kompakt SUV sunuyor 


Volvo Yeni XC40 


ir tasarım harikası olmasının 

yanı sıra 'şehir otomobili” 

temasıyla bir hayat tarzını 

yansıtan Yeni Volvo XC40, İstanbul'da gerçekleşen lansmanla tanıtıldı. 


Modelin temasına uygun bir programla şehrin gizli noktalarının keşfedildiği lansmanda konuklar Yeni Volvo XC40 ile boğazı feribotla geçti. Sirkeci'den Kadıköye geçen otomobillerin ilk durağı Moda'nın lezzet noktalarından biri olan Bonkis oldu. Konuklar burada Yeni Volvo XC40 sunumunu dinledikten sonra, Yeni Volvo XC40'1n DNASını oluşturan yaratıcılığın altını çizmek için gerçekleştirilecek kaykay boyama atölyesinin yapılacağı Bina'ya direksiyonu kırdılar. Burada konuklar içlerinden geldiği gibi kaykaylara renk verdi. Bu mekândan sonra 

ise konukları Al Saint Kilisesi'nde sürpriz bir konser bekliyordu. 
Mekâna gelen konuklar Songs From Breeze'in etkileyici sesini dinledi. 
Bu konser sonrasında konuklar Yeni Volvo XC40'ın performansını ve sürüşünü deneyimleyecekleri keyifli bir yolu kullanarak Beykoz Kundura Fabrikası'na gittiler ve burada adrenalin dolu bir kaykay şov izlediler. 


İskandinav tasarımını bir başka boyuta taşıyan Volvo XC40 


XC40, Volvo Cars'ın yeni kompakt modüler araç mimarisi (CMA) üzerinde üretilen ilk model olma özelligini taşıyor. Volvo Cars'ın yeni nesil otomobillerinin liderlerinden biri 


olarak öne çıkan model; tam elektrikli modeller de dahil olmak üzere 
40 serisindeki diğer yeni otomobillerin takip edeceği bir teknolojiye sahip. Volvo XC40 SUV ailesinin diğer modellerine daha kompakt olduğu halde bütün Volvo DNASını ve zekasını bünyesinde taşıyor. Kısacası Yeni Volvo XC40, Volvo Cars'ın devam eden büyüme hikayesinde önemli bir rol üstleniyor. 


İskandinav tasarımını bir başka boyuta taşıyan Volvo XC40, yeni ön ızgara ve Thor'un çekicinin yeni yorumu gibi detaylarla XC90 ve XC6O modellerinin küçük kardeşinden çok kuzeni olarak ailedeki yerini alıyor. 


Yere sağlam basan duruşu ve mo- 


Yere sağlam basan duruşu ve 

modem çizgiler taşıyan tasarımıyla ' dünyaya gerçek bir SUV olduğunu 
söyleyen Yeni Volvo XC40, 1658 
mm yüksekliği ve en geniş yerinde 
1863 mm ölçüleriyle sınıfındaki en 
yüksek ve geniş araç. 
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dern çizgiler taşıyan tasarımıyla dünyaya gerçek bir SUV olduğunu 
söyleyen Yeni Volvo XC40, 1658 
mm yüksekliği ve en geniş yerinde 
1863 mm ölçüleriyle sınıfındaki 

en yüksek ve geniş araç. Yüksekliği ve genişliğine rağmen şehre uygun kompakt bir uzunluğa ve dingil mesafesine sahip: uzunluğu 4425 mm. 


Tüm güvenlik sistemleri XC40'a bütünlük sağlıyor! 


Pazardaki en donanımlı kompakt premium SUV olan Yeni XC40'da yer alan güvenlik ve sürücü yardım özellikleri arasında Volvo Cars'ın Pilot Assist Sistemi, City Safety, Yoldan Çıkma Önleme ve Engelleme, fren desteği ile Kavşak Uyarısı ve sürücülerin dar park alanlarında manevra yapmalarını kolaylaştıran 360 derece kamera özelliği yer alıyor. Tüm güvenlik sistemleri, kullanıcıların Volvo'dan bekledikleri yüksek güvenlik seviyesini ve daha da fazlasını 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sunmak üzere ahenk içinde birlikte çalışıyorlar. 


Volvo Cars'ın 2020 hedefi olan yeni 
nesil bir Volvo otomobil içinde 2020 
yılı itibariyle gerçekleşecek bir kaza- da kimsenin hayatını kaybetmemesi ya da ciddi bir yaralanma yaşamamasın hedefine taşıyacak en önemli güvenlik sistemlerinden biri olan ve Aktif Güvenlik önlemleri arasında yer alan City Safety, yolda yardımcı sürücü gibi davranıyor. Otomobilleri, yayaları, bisikletlileri ve hatta büyük hayvanları belirliyor ve sürücüyü uyarıyor. Aynı zamanda yerinde ve hızlı bir tepki için frenleri ve ön emniyet kemerlerini hazırlıyor. 


Sürücü uyarılara zamanında tepki gösteremezse ve bir çarpışma olmak üzere ise, otomobilin otomatik olarak fren yapmasını sağlıyor ve böylece çarpışmadan kaçınılıyor veya çarpışmanın yaratacağı hasarın minimuma inmesini sağlıyor. 


Yoldan çıkma önleme sistemi, XC40'ın beklenmedik bir şekilde yoldan çıkacağını algıladığında devreye giren bir acil durum sistemi. Sistem otomobilin radarını ve kamerasını kullanıyor. Görünür yol çizgilerine göre otomobilin yolun neresinde olduğunu belirliyor. 65 ile 
140 Km/s arasındaki herhangi bir 
hızda, yoldan çıkma durumunda, emniyet kemerlerini otomatik olarak milisaniyeler içinde kilitleyerek tepki gösteriyor ve koltuklarda bulunan özel bir sistem ile darbeyi emerek yolcuların omurgasının zarar görmemesini sağlıyor. Emniyet kemeri, yolcuları uzun süren yol dışı durumlarda korumak üzere otomobil duruncaya kadar gerilmiş bir şekilde kalıyor. 


Pilot Assist, yarı otonom sürüşü destekleyen ve çeşitli teknolojileri bir araya getiren bir sistem. Koşulları değerlendirerek otomatik olarak öndeki otomobil ile mesafeyi koruyacak şekilde hızı ayarlayarak otomobilin şerit içerisinde gitmesini sağlıyor. Adaptif Hız Sabitleyici ise istenilen hız ayarlandıktan sonra öndeki otomobil ile güvenli mesafeyi koruyarak otomatik olarak belirlenen hızda ve yola devam etmenizi sağlıyor. 


50 Km/5'nin altındaki hızlarda, 

Pilot Assist hız sabitleyici ile birlikte çalışıyor ve otomobili şeridinde tutmak için direksiyona etki ediyor. Ek güvenlik paketi IntelliSafe Surround'u da içeriyor ve bunun içinde kör nokta bilgi sistemi, arka çarpışma uyarısı ve yan trafik uyarısı bulunuyor. XC40'ın kullandığı diğer bir akıllı güvenlik teknolojisi de Karşı Şerit İhlali Önleme Sistemi. 60 ile 
140 Km/s arasındaki hızlarda devreye giren sistem, XC40 sürücünün şerit çizgisini geçerek karşıdan gelen bir aracın yoluna çıkmak üzere olduğunu algılarsa, sürücüyü uyarıyor ve çarpışmadan kaçınmak için direksiyona müdahale ederek otomobili kendi şeridine döndürüyor. 


Çift renk kombinasyonları Zengin ve eğlenceli bir renk paleti sunan model, isteğe bağlı olarak çift renk kombinasyonlarıyla da sunuluyor. XC40'a farklı tasarım ve boyutlarda jant çeşitliliğiyle sahip olmak da mümkün. Jant alternatifleri standart olarak sunulan 17 inç ile başlıyor ve sportif 21 inçe kadar uzanıyor. 


İç tasarım 


Zekice tasarlanmış iç dizayn XC40 sürücüsüne, kapı içlerinde ve koltuk altlarındaki alanlar, kablosuz şarj ünitesine sahip özel bir telefon bölümü, çantalar için katlanabilen bir askı ve tünel konsolunda boşaltılabilir bir çöp kutusu da dahil olmak üzere fonksiyonel birçok saklama alanı sunuyor. 


XC40, daha büyük XC modellerinde kullanılan 9 inçlik dokunmatik geniş ekranı kompakt premium SUV segmentine de taşıyor. Ödüllü Sensus bilgi ve eğlence sistemi pratik bir kullanım sağlarken, dokunmatik ekran aynı zamanda otomobilin birçok fonksiyonuna erişimi kolaylaştırıyor. Sensus, sezgisel dokunmatik ekranlardan sesli kontrole kadar çok doğal bir kullanıma sahip. Hayatı kolaylaştıran ve daha eğlenceli hale getiren Sensus, asgari sayıda düğme kullanılarak maksimum kolaylık sağlanıyor. 


XC40 standart olarak; TFT dijital 12.3 inçlik sürücü ekranı ve 9 inçlik orta dokunmatik ekranla geliyor. 
Dijital sürücü ekranı, otomatik olarak etraftaki ışığa göre ayarlanıyor ve sürücü için en önemli olana göre öğelerin boyutlarını değiştiriyor. 
Otomatik olarak sürücüye kullanışlı ve ilgili bilgileri gösteriyor. 


Bütünüyle entegre navigasyon sisteminde kısa talimatlar sürücü ekranının ortasında yer alırken, büyük, dikey harita ekranı da yolu güzel bir şekilde gösteriyor. Sınırsız ve ücretsiz güncelleme sunuluyor; böylece 


haritalar ömür boyu güncel kalıyor. 
Yeni Volvo XC40'ta dünyada ilk kez sunulan, genişletilmiş İnternet bağlantılı hizmetlerde bulunuyor. 
Benzersiz bir ses deneyimine sahip XC40'ın seçenekleri arasında, konsola entegre dünyanın ilk hava kanallı subwoofer hoparlörüne sahip Harman Kardon Premium Sound sistemi de bulunuyor. 


Opsiyonel elektrikli bagaj kapağına sahip olan XC40'ın bagaj kapasitesi 
460 litreye ulaşıyor. 


CMA, Yeni XC40'a neler katıyor? 
XCA40, Volvo'nun yeni kompakt otomobil platformu CMA)yı kullanan ilk otomobil, SPA'nın en iyi niteliklerini kompakt otomobil segmentine aktaran CMA hassas ve hızlı tepki veren sürüş özelliklerinin yanı sıra çevik bir kullanımı da beraberinde getiriyor. Bu sayede XC40 gerek şehir dışı, gerekse de şehir içi yollarda kendini evinde gibi hissettiriyor, Volvo'nun imzası niteliğindeki konfor özelliklerini de sunuyor. 


Motorlar 
XC40 üretim anından itibaren D4 dizel ya da T5 benzinli dört silindirli Drive-E motorlar ile yola çıkıyor. 
Hibrit ve tam elektrikli olan diğer motor opsiyonlarının da ilerleyen zamanda sunulması bekleniyor. Yılın son çeyreğinde ise T4 AWD 2.0 
190hp benzinli , D3 FWD 2.0 150hp dizel ve T3 FWD1.5 156hp düz vites motor alternatifleri de XC40'ın yelpazesine eklenmiş olacak. XC40 sürücüsüne üç farklı kullanım modu da sunuyor. 


.CMA (Kompakt Modüler Mimari), aynı zamanda Volvo'ya yeni bir hibrid motor sistemi geliştirmek için uygun bir alt yapı sağlıyor. Kısa bir süre sonra hayata geçebilecek sistemde; bir GEP3 motoru ile elektrikli motoru birlikte kullanarak 
50 Km'lik elektrikli kullanım menzili sağlanabilecek. 
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en Yeniler 


* Otomotiv sektöründe dört kapılı coupe akımını başlatan Mercedes-Benz CLS, tamamen yeni üçüncü nesli ile yollara çıkmaya başladı. 


* Yeni Mercedes-Benz CLS, 878.600 TL'den başlayan fiyatlara Türkiye'de satılmaya başlandı. 


* Yeni CLS, üretimindeki ilk bir yıl boyunca “Edition 1” adındaki çok kapsamlı özel donanım paketiyle de tercih edilebiliyor. 


003 yılında CLS modeli ile bir 

coupe otomobilin şıklık ve dinamizmini bir sedanın konfor 

ve fonksiyonelliğiyle birleştirerek tamamen yeni bir otomobil segmenti yaratan Mercedes-Benz, üçüncü nesil CLS'nin Mayıs ayından itibaren Türkiye'de satışına başlıyor. 
Yeni Mercedes-Benz CLS 400 d 4MATIC, Türkiyede 878.600 TLden başlayan fiyatlarla müşterilerin begenisine sunuluyor. 


Sadece heyecan uyandıran tasarımıyla duyguları harekete geçirmekle kalmayan yeni Mercedes-Benz CLS aynı zamanda uzun yol konforu, ses yalıtımı ve benzersiz teknolojileriyle de hayranlık uyandırıyor. Yeni CLS 0,26 cw'lik rüzgâr sürtünme katsayısı ile kusursuz bir aerodinamiğe sahip. Mercedes-Benz, aracın sportif ve dinamik karakterine her zamankinden çok daha fazla vurgu yapıyor. 


Yeni motorlar: EO Boost ve 48 


Volt besleme 
Üçüncü nesil Mercedes-Benz CLS yeni motorlarla yollara çıkıyor. Satış 


başlangıcı ile öncelikli olarak dizel motor seçeneği sunulurken, önceki nesilde de olduğu gibi dört kapılı coupe otomobilde zengin 4MATIC çeşitliliği bulunuyor. 


Dizel motorların güç aralığı 286 
BG/210 kW ve 600 Nm üreten CLS 
350 d 4MATIC ile başlıyor, 340 
BG/250 kW ve 700 Nm üreten CLS 
400 d 4MATIC* kadar uzanıyor. 
Premium dizel motor ailesinin tepe noktasını oluşturan motorda; kademeli yanma süreci sağlayan piston tasarımı, iki kademeli turbo besleme ve ilk kez kullanılan değişken supap zamanlaması CAMTRONIC gibi teknolojilere yer veriliyor. 


Motor tasarımında, motor bloğun- da alüminyum, pistonlarda çelik kullanımının yanı sıra silindir yüzeylerinde daha da iyileştirilmiş bir NANOSLIDE* kaplama kullanıldı. 
Verimliliği arttıracak ve emisyonu düşürecek tüm bileşenler motora doğrudan bağlanıyor. 


Ürün gamının en güçlü seçeneği olarak altı silindirli benzinli motor 


Intelligent Drive: S-Serisi'nden alınan teknoloji Yeni CLS nesli birçok yönden otomobil dünyasının Amiral Gemisi niteliğinde olan yeni S-Serisi'nden yararlanıyor. Yeni CLS, sürücüyü destekleyen yeni nesil sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. 
Sürüş destek ve güvenlik sistemleri modüler bir yapıyla sunuluyor. Yeni CLS, daha da geliştirilen kamera ve radar sistemleri sayesinde yolu çok daha etkin bir şekilde gözlemliyor. Yeni CLS, otoyol veya otoyol benzeri yollardaki dur-kalk sürüş koşullarında 30 saniyeye kadar durma sürelerinde ek 


müdahaleye gerek bırakmaksızın yolculuğa kendisi devam edebiliyor. 


sunuluyor. Tamamen yeni, elektrikle geleceğe hazırlanmış, EO Boost (entegre marş motoru) ve 48 Volt besleme teknolojilerine sahip sıralı altı silindirli motor CLS 450 4AMA-TIC ismine sahip. 367 BG/270 kW ve 500 Nm üreten motor, EO Boost sayesinde kısa süreliğine 22 BG/16 kW ve 250 Nm ilave güç ve torku kullanıma sunuyor. 


Sisteme entegre elektrik motoru EO Boost, örneğin hızlanma anında kısa süreliğine içten yanmalı motoru destekliyor, içten yanmalı motor kapalı iken (süzülme) sürüşe imkân tanıyor ve yüksek verimlilik seviyesine sahip enerji geri kazanımı özelliğiyle aküyü enerjiyle besliyor. 


Sistem bugüne kadar sadece yüksek voltajlı hibrit çözümlerin sağlayabildiği yakıt ekonomisini yüksek voltaja gerek duymadan mümkün kılıyor. 
Yeni sıralı altı silindirli motor bir V8 motorun performansını çok daha düşük tüketim değerleriyle sunuyor. 
CLS 450 4MATIC standart olarak bir benzinli motor için özel tasarlanmış partikül filtresiyle donatılıyor. 
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Ford'un dünyadaki ticari araç üssü olan Ford Otosan, ticari araç ailesinin en yeni üyelerini, özel bir lansmanda bir araya getirdi. Türkiye ve Avrupa'nın 1 numaralı araçlarının yan yana durduğu “aile fotoğrafı' ile gurur duyduklarını belirten Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Türkiye'nin ve Avrupa'nın 'en çok tercih edilen ticari araç markası" olan Ford, zirvedeki yerini koruyor. Liderliğimizi müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürünlerimizle hak ettik ve bu liderliğin fotoğrafını verebilen Türkiye'nin tek ticari araç markası olmaktan gurur duyuyoruz” dedi. 


FORD TİCARİ AİLESİ 


ürkiye ve Avrupadaki 

pazarlarında ticari araç 

liderliğini sürdüren Ford 

Otosan, hafif ve orta ticari 

araç ailesinin en yeni üyeleri ile ilk kez “aile fotoğrafı” verdi. 
Ticaret dünyasında bir simge haline gelen Ford ticari araçları, müşterilerin ihtiyaç duyduğu pratikliği, hareketliliği, optimum kullanım maliyetini ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunuyor. 


Ford ticari araç ailesinin en yeni üyeleri Transit Courier, Transit Custom Van, Transit Van, Transit Connect, Transit Kamyonet, Ranger, Tourneo Courier, Transit Minibüs, Tourneo Custom ve Tourneo Connect modellerinin sahneye çıktığı lansmana Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ev sahipliği yaptı. Ford hafif ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri, ilk kez 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yan yana durarak “aile fotoğrafı” verdi. 


Hem Türkiye hem de dünya pazarlarında Ford müşterilerinin araçlarını nasıl kullandıkları ve en çok 


önem verdikleri donanımları detaylı şekilde araştıran ve analiz eden Ford 


Otosan'ın, müşteri beklenti ve is- 


teklerine göre yenilediği Ford ticari 


araç ailesi, segmentinde ilk ve tek olan pek çok yeniliği sunuyor. 
Daha rafine ve sofistike iç tasarıma sahip yeni Ford ticari araçları, sını- 


fında ilk ve tek olan koltuk konfigürasyon olanakları ve araç içi eğlence 


sistemleriyle de her yolculukta en üst düzeyde konfor vaat ediyor. 


Yücetürk: “Yenilenen ürün portföyümüz ile yıllardır süren haklı liderliğimizi devam ettiriyoruz” 


Türkiye'nin en köklü ve en büyük sanayi şirketi Ford Otosan olarak 


“en genç ticari ailesini” sahneye çıkarmaktan gurur duyduklarını belirten Yücetürk, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: 

“Ford Otosan olarak, 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz Transit ve sonrasında gelişen, yen ticari araç ürün portföyümüzle Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki ticari araç liderliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. 


Geçen yıl, hafif ve orta ticari araç pazarında satışlarımızı 71.214 adede ve pazar payımızı yüzde 30,5'e yükselterek, Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Avrupa pazarında ise Ford, son 2 yıldır devam ettirdiği pazar liderliğinin yanı sıra, son 25 yılın en iyi Ocak ayı satış başarısını da yakalayarak Avrupa'nın en çok tercih edilen ticari araç markası oldu. Ford ticari araçlarının “Il numara olmasının arkasında hem müşterilerimizin 


beklenti ve ihtiyaçlarını her zaman ön planda tutmamız hem de kendimizi sürekli geliştirmemiz yatıyor. 
Ford olarak müşterilerimizin talep ettiği esneklik, yenilik, sağlamlık ve verimliliği en üst seviyede sağlayan teknolojilerimizi sürekli olarak geliştiriyoruz. 


5000'den fazla versiyonla müşteri- nin ihtiyaçlarına uygun ürün teslim edebilme yeteneğine sahip olan Ford Otosan, 'terzi dikimi inceliği ile müşteriye ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlıyor. Böylece özellikle şehir 


içerisinde, müşterilerimizin kullanım ihtiyaçlarına yönelik fonksiyonel çözümler sunuyoruz. Örneğin araçlarımız, sınıfındaki diğer araçlara kıyasla en geniş yükleme ve yük taşıma kapasitesi sunuyor. En geniş yan kapı açıklığı ve kayar kapılarda bulunan yeni kontrol mekanizması ile yükleme sırasında kapının güvenli şekilde açık tutulmasını sağlanıyor. Sürücü destek teknolojileri içinde standart olarak sunulan elektrikli katlanır ayna ise şehir içinde dar sokaklarda sürücülerin hareket kabiliyetini arttırıyor. En son teknolojilerle donattığımız en yenilikçi araçlarımızın her parçası ve bileşeni, sağlamlığı ve dayanıklılığı en üst düzeye çıkarıyor. Araçlarımız, geniş motor ailesinin sunduğu verimlilik ile ticaret hayatının gereklerini yerine getiriyor. Ford Otosan olarak başta üretim, ihracat ve istihdamla Türkiye ekonomisine katkı sağlarken aynı zamanda ürettiğimiz ticari araçlarla da ülkemizin ticaret hayatına dolaylı bir katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Ticari araçlarda yenilenen ürün portföyümüz ile yıllardır süren haklı liderliğimizi devam ettirmeyi hedefliyor ve Türkiye ve Avrupada zirvedeki yerimizi sağlamlaştıracağımıza inanıyorum” 


İyi düşünülmüş tasarımla esneklik sağlanırken maliyetler minimuma iniyor 
Ford ticari araç ailesinin iyi düşünülmüş tasarımları ve yüksek 


TOURNEO COURLER 


Özgür Yücetürk “Geçen yıl, hafif ve orta ticari araç pazarında satışlarımızı 71.214 adede ve pazar payımızı yüzde 30,5'e yükselterek, Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik.” 


kalitedeki işçiliği, kullanıcıların maliyeti minimumda tutmasına yardımcı oluyor. Araçların yüksek konstrüksiyon kalitesi, uzun ömürlü parçalar ve bileşenler, bakım aralıklarının uzun olmasını sağlıyor. Ford Otosan, araçların kabin içerisinde kullandığı tüm malzemeleri de maksimum dayanımı garanti etmek için yoğun testlere tabi tutuyor. Daha az aşınma ve yıpranma, araçların sağlamlığını en üst noktaya çıkarıyor. 


Yenilikçi teknolojileri hem konforu artırıyor hem de hayata bağlıyor Ford ticari araç ürün portföyünün yenilikçi teknolojilerinde segmentinde ilk ve tek olan Yaya Koruma 


Sistemi ve Akıllı Destek Teknolojileri de öne çıkıyor. 


Gelişmiş bir araç içi multimedya sistemi olan Ford SYNC3 teknolojisi ile sürücüler ellerini direksiyondan kaldırmadan son derece basit Türkçe sesli komutlar ile telefon görü lerini yapabiliyor, istediği müziği dinleyebiliyor. SYNC3 teknolojisi- nin gelişmiş kontrolleri, bilgiye daha hızlı erişim sağlıyor; AppLink teknolojisi ile iOS işletim sistemlerine sahip akıllı telefonlarla uyumlu hale gelebiliyor ve Ford SYNC 3'e kolayca bağlayabilme olanağı getiriyor. 8” dokunmatik ekran, SYNC 3 ile akıllı telefonları eşleştirme imkânı sunuyor. 
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lansman 


Hayatı özgür yaşa. 7 Hyundai, SUV güvenirliğini, markanın çekiciliğini ve Avrupa'daki pazar payını Sr 5 ““İ artırmak için yepyeni modeli KONA'yı 

gö 99.900 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de © satışa sundu. Hyundai KONA, şık tasarımı ve yenilikçi iç mekanıyla B-SUV segmentinde tüm dengeleri değiştirmeye 

İ hazır. 
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yundai, 2001'de Avrupada 

piyasaya sunduğu Santa 

Fe modeliyle ilk kez SUV 

pazarına giriş yapmış ve 16 
yıllık süre içerisinde model gamına eklenen diğer ürünlerle de çıkışını sürekli olarak sürdürmüştü. Hyundai, Avrupada 2 milyona yakın SUV satarak önemli bir başarı elde ederken aynı zamanda SUV segmentinde de en fazla ürünü olan bir marka haline geldi. Hyundai'nin 
2015 yılında piyasaya sunduğu yeni 
nesil Tucson ise Avrupa'da 3 yılda 335.000'den fazla satış ile en hızlı satılan SUV olarak da önemli bir zafere imzasını attı. Tüm bu başarılarını şimdi yepyeni bir SUV modeliyle sürdürmek isteyen Hyundai, ürün gamını KONA ile zenginleştiriyor. 
Santa Fe ve Tucson modellerinin yanı sıra, kompakt özellikleri ve pratik yapısıyla öne çıkan KONA, B-SUV segmentinde yer alarak markanın satışlarına ve imajına katkıda bulunacak. Ayrıca KONA'nın tamamen elektrikli bir versiyonu da var. 


Hyundai KONA, cesur ve fütüristik bir tasarıma, premium özelliklere 

ve en son güvenlik teknolojilerine sahip gerçek bir SUV. Modern kentsel müşterilerin yaşam biçimlerini ifade eden ve Avrupalı kullanıcıların beklentilerine göre geliştirilerek üretilen Hyundai KONA, üstün motor teknolojisiyle de hem segmentine hem de otomotiv endüstrisine renk getirecek. Çünkü Hyundai KONA, 2021 yılına kadar piyasaya sunulacak 30 yeni modelden biri. 
Tüm bu yeni modeller ile birlikte Hyundai'nin Avrupadaki önde gelen Asyalı otomotiv markası olma yolundaki hedefi için oldukça önemli bir kilometre taşı. 


Zarif ve Keskin Hatlar Hyundai'nin yeni aile kimliği olan basamaklı tip ızgarayı benimseyen KONA'ın ön yüzü oldukça etkileyici ve güçlü. Çoklu ön far grubu ve LED gündüz sürüş farları ön bölümdeki görsel etkiyi artırıyor. 


Çoklu Ön Far Grubu, zarif ve keskin şekillerle kendinden emin bir duruş sergilerken aynı zamanda araca yenilikçi bir görünüm kazandırıyor. 
Cesur ön ve arka tasarımı sayesinde otomobil, beklenilenden daha geniş bir duruş sergiliyor. Tamamen yeni olan KONANın tasarımı, sıra dışı 

ve kaslı hatlardan oluşuyor. Geniş duruşu desteklemek adına üstündeki farklı kontrastlı çamurluk dizaynıyla karakterize edilen KONA, şık tavan barlarıyla da sportif ve maceracı ruhunu zirveye taşıyor. Aracın arka kısmındaki spoylerde yer alan LED arka lambası da görsel olarak tasarıma yardımcı oluyor. 


Hyundai KONA, 4.165 mm uzun- 


EE m — luğa, 1.800 mm genişliğe ve 1.565 
mm yüksekliğe (tavan barları dahil) sahip. Kaslı görüntüsünü 18 inçlik jantlarla destekleyen KONA'nın siyah renk tavanı ve 9 farklı dış renk seçeneği bulunuyor. İç mekandaysa zarif ve kaliteli bir his veren gösterge paneli dikkat çekiyor. Bu göstergenin üstünde pürüzsüz yüzeyler bulunurken, boyalı parçalar da teknolojik ve konforlu karakteri temsil ediyor. 


Hyundai KONA, tanıtılmasının üzerinden çok geçmemesine rağmen birçok ülkede Yılın Tasarımı ödülünü kazandı. Fakat KONA'nın tasarımı açısından aldığı en önemli ödüller ise IF Design ve Red Dot 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lansman 


KONA iç mekanı da en az gövde renkleri gibi son derece iddialı. Kokpitte, vites topuzu çerçevesinde ve koltuklarda da kırmızı veya yeşil renklere yer ———— veriliyor. Ayrıca kırmızı emniyet kemeriyle kırmızı dikişler, limon yeşili emniyet kemeriyle de limon yeşili dikişler kullanılıyor. 
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KONA'nın enerjik ve gösterişli 9 
farklı renk seçeneği ise isteğe bağlı olarak siyah tavan seçeneğiyle de birleştirilebiliyor. Hyundai KONA'da kullanılan platform ise tamamen yeni ve sadece KONA için özel olarak üretildi. 


KY 
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Türkiye'deki satış hedefi 3000 adet 


Bodrum'da yapılan basın toplantısında konuşan Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, KONA'nın Türkiye'deki satış hedefinin 3000 adet SAğ vurgularken a 


UV modeli olmasını ümit ediyoruz 


dedi. Göker ayrıca, “KONA, adını Hawaii'deki Kona Adası'ndan alıyor ve yerel dildeki anlamı Rüzgaraltı demek. 
Biz de KONA ile birlikte rüzgarı arkamıza almak ve satışlarımızla paralel özellikle SUV segmentindeki pazar payımızı artırmak istiyoruz. Bu doğrultuda, Hyundai olarak Türk tüketicisine 
7 Yıl veya 80.000 km'ye kadar çeşitli 
garanti seçenekleri ve uygun ödeme koşullarına sahip satın alma opsiyonları sunuyoruz” dedi. 


Design ödülleriydi. Ayrıca Hyundai KONA, Euro Ncap çarpışma testlerinden de beş yıldız alarak güvenliğini kanıtlamış oldu. 


Güç Üniteleri ve Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi 


Hyundai KONA, en son teknoloji ürünü güç aktarma organları ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılıyor. Başlangıç seviyesinden itibaren KONAda sunulan motor seçeneklerinde son derece yüksek tork ve mükemmel yakıt verimliliği bulunuyor. 
1.0 It ve 1.6 lt olmak üzere, iki farklı turbo şarjlı benzinli motor, manuel ve çift kavramalı (DCT) şanzımanlarla kombine ediliyor. 


Hyundai, 6 ileri manuel şanzımanı 
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120 beygir gücündeki 1.0 litrelik T-GDI seçenekte kullanırken, serinin en hızlı ve en keyifli versiyonu olan 177 beygirlik güçlü 1.6 
litre T-GDI motoru da 7 ileri DCT şanzımanla sunuyor. Hyundai'nin kendi geliştirdiği 7 ileri çift kavramalı (7DCT) şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi sadece olarak yüksek güçlü 1.6-litre T-GDI versiyonda satışa sunulacak. 


Göz Hizası Göstergesi (Head-up Ekran ) ve Bağlantı Seçenekleri Hyundai, ilk kez küçük bir segmentte üst düzey konfor vaat eden göz hizası göstergesi (head-up ekranı) donanım listesine dahil ediyor. KO-NANın yeni ekran görüntüsü ve sürüş bilgileri direkt olarak sürücünün 


görüş hattına yansıtılıyor. Sınıfının üstünde bir parlaklık değeri sunan bu ekran sekiz inç boyutunda. En yoğun gün ışığında dahi görünürlüğünden ödün vermeyen bu ekran, aynı zamanda yoldaki uyarı levhalarını ve hız sınırını da ekrana yansıtarak sürücüyü dikkatli olması konusunda uyarıyor. 


Akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için de çok yüksek seviyede bağlantı özellikleriyle donatılan Hyundai KONA, isteğe bağlı sekiz inçlik bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile destekleniyor. KONAdaki bir diğer ilgi çekici özellik ise Display Audio. 


Araç içindekiler, akıllı telefonlarının 


Akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazlar için de çok yüksek seviyede bağlantı özellikleriyle donatılan Hyundai KONA, isteğe bağlı sekiz inçlik bilgi-eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto ile destekleniyor. KONA'daki bir diğer ilgi çekici özellik ise Display Audio. 


içeriğini Apple CarPlay ve Android Auto aracılığıyla sistemin ekranına aktarabiliyor. Bu özellik sayesinde telefonun dahili navigasyon özellikleri kullanıp telefon görüşmeleri yapılabiliyor, mesajlar dikte edilebiliyor veya en sevilen müzikler çalınabiliyor. Ayrıca kablosuz şarj özelliğiyle de akıllı telefonlar için pratik kullanım imkanı sunuluyor. 


En Yeni Güvenlik Özellikleri ve Yüksek Mukavemetli Çelik Gövde 


Hyundai, kendi çeliğini üreterek ürünlerinde kullanan tek otomobil üreticisi konumunda. Bu sebeple Hyundai KONA, diğer Hyundai modellerinde olduğu gibi, dinamik sürüş keyfi, yüksek performans ve 


maksimum güvenlik adına ultra güçlü fakat hafif bir gövde ile üretiliyor. Hem güvenlik hem de maksimum sürüş keyfi için geliştirilen otomobilde ultra mukavemetli paslanmaz çelik, sıcak presleme 

ve 115 metre uzunluğunda yapısal yapıştırıcı kullanılıyor. 


KONAN ın enerjik ve gösterişli 9 
farklı renk seçeneği ise isteğe bağlı olarak siyah tavan seçeneğiyle de birleştirilebiliyor. Hyundai KONAda kullanılan platform ise tamamen yeni ve sadece KONA için özel olarak üretildi. 


Hyundai KONA, Türkiyede 3 farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Modelin giriş seviyesi olan 1.0 


litre 120 beygirlik T-GDI motor, 6 
ileri manuel ve 4x2 çekiş sistemiyle öne çıkıyor. Sadece Style donanım seviyesiyle satışa sunulan aracın fiyatı 99.900 TL. Daha fazla donanım isteyenler ise 1.6 litrelik T-GDI motoru ve 177 beygirin keyfini 

bir arada alırken aynı zamanda 7 
ileri DCT şanzıman ve 4x4 çekiş sisteminin ayrıcalığını da yaşamış oluyorlar. 


Elite donanım seviyesi 130.000 
TL'lik bir etikete sahipken güvenlik donanımlarıyla daha da zenginleştirilen Elite Smart ise 139.000 
TLye satılıyor. Hyundai, KONAda sunduğu çift renk kombinasyonu (siyah tavan rengi) için de 1.200 TL opsiyon bedeli sunuyor. 
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y al Audi A6bü yili ikinci yârisindan itibâreri eki ez sunulacak. , yk 


, <-yenilik getiriyor. Dijitalleşme, | 


4 den, incelikle tasarlanan 


“iy. tinde çığır açacak nitelikte. 4 


Audi, Yeni A6 ile başarılı 
“ «sedan modelinin sekizinci “neslinde, segmentine sayısız 


rahatlık ve sportiflik yönün- 


Audi A6, lüks sınıf otomobil! 
ler,arasında çok yönlü bir yetenek. Tümüyle dijital ve do- 


içi bilgi ve eğlence sistemleri için kolay bir kullanım sunuyor. Sistematik olarak dijitalleştirilen iç mekan, segmen- 


Süspansiyon, pürüzsüz bir 

i sürüşün konfor ve dengesi: 

:, ni, sportif bir karakter ile bir araya getiriyor. Tüm motor. 
,. seçeneklerinde rahatlık ve verimliliği gözeten yarı hibrit: sistem yer alıyor. 


Yeni Audi, A8, ilk etapta 3 0 TDİ mo: |, / j İK tor Seçeneği ile pazara sunulâcak:! İl İ Konfor ve, "verimliliği artırmak adına” 'tüm motorlarında yarı hibrit siste- i , minin kullanıldığı « otomobil, 286 HP» Ni güç üretiyor. Yeni Audi A'nın'3 KUR TDI motorlu versiyonunda sekiz ileri, i tiptronic şanzıman; ve guattro dört tekerlekten çekiş sistemi/standart 
» ar U 0 
4”; olarak yon a 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pansiyon'kon 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#Yansıtıyor#Şehir m ievra'kabiliyeti'sünan:yeni'Aüdi'A6; 


“<tekerlerden'yönlendirme:sistemi büyük Tol'oynuyor! Bu'sistem sayesinde;neredey- 
,se'beş metre'uzunluğündaki'sedanla'manevra'yapmak da oldukça'kolay'bir'hale * 9, sk geliyor: Koi hızda'ise'tekerlekler' ayni yönde'dönerek;'düz yolda veya Sişerit değiştirirKenidahâ dengeli'bir sürüŞ'sağliYor. , «Dolayısıyla A6, sürücüye yüksek hızlarda''y#x. 144” : gr bir'sürüşten'ötesini sunuyor."/» * ” 


lastik 


uru, buzlu, karlı veya 1slak: Zorlu hava şartlarında meydana gelen kazalar, genellikle lastiklerle yol yüzeyi arasındaki önemli sürtünme kaybından kaynaklandığından, yol koşullarının bilinmesi çok önemli bir güvenlik faktörüdür. Yolda kalın bir su tabakası olduğunda, lastik ayak izi ile yol yüzeyi arasındaki su basıncı, ön tekerleklerin kaymasına neden olabilir. Bu durumda, frenleme 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ve direksiyon hâkimiyeti kaybolur ve sürücü aracın kontrolünü kaybeder. 
Suyun derinliği ve aracın hızı arttıkça suda kızaklama ihtimali yükselir. “Yol Koşulları Gözlemcisi” ile Continental, yol koşullarını lastik/yol sürtünmesi açısından sınıflandırmaya yardımcı olan bir çözüm geliştirdi. Suda kızaklama veya aguaplaning olarak bilinen durum, sürücülü araçlar için olduğu kadar, otonom araçlar için de son derece tehlikeli. Continental, bu 


durumunda sürücüyü uyaran sensörlü yeni konseptler geliştiriyor. 


Sensör tekrar kullanılarak potansiyel kontrol kaybı tespit ediliyor 

Suda kızaklama durumlarını tespit etmek için aracın yan aynalarına, ızgarasına ve arkasına monte edilen çevre görüş kameralarından gelen 


Lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden Continental, aguaplaning (suda kızaklama) riskine karşı sürücüleri uyaran yeni konseptler geliştiriyor. Continental'in çevre görüş kamerasının görüntülerinden ve lastik sensörlerinden gelen sinyallerinden (eTIS) faydalanan konseptleri, aracın ön tekerleğinin kaymasını engellemek için sürücüye zaman kazandırma, kritik bir duruma hazırlıklı olmaları için diğer araçları uyarma gibi özelliklere sahip. 


video görüntüleri analiz ediliyor 


Görüntü bilgisine ek olarak Continental, suda kızaklama riskini tespit etmek için lastiklerden gelen bilgileri de kullanıyor. Bu konseptte, lastigin iç astarına takılan Continental eTIS sensörlerinden gelen sinyaller hesaplanıyor. 


Bir lastik modeli, lastiğin yolla temas eden kısmının hızlanmasını dikkate 


alır. Islak yollarda, gerekli kavramayı sağlamak için sırttan dışarıya yeterince su atıldığında da sinyal farklı bir model gösterir. Lastik ayak izi alanının önünde bir miktar su oluşmaya başladığı an, hızlanma sinyali farklı bir şekilde yanıp sönmeye başlayarak yaklaşan suda kızaklama riskini gösterir. eTIS sensörü, lastiğin kalan sırt derinliğini de tespit edebildiğinden, belli ıslak yol koşulları için güvenli bir hız hesaplayarak sürücü- 


ye iletilebilir. 


Testler, gelecekte aguaplaning, desteğinin arka frenleri kullanarak gerçek bir suda kızaklama durumuna müdahale edilebileceğini gösteriyor. 
Sistem, suda kızaklama durumunda arka frenleri kontrollü bir biçimde uygulayarak bir nevi “tork yönlendirmesi” yapıyor. Bu sayede fiziksel sınırlar dahilinde aracın manevra kabiliyeti korunuyor. 
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lastik 


Sürücüler dikkat etmeli 


Islak yolda, şehir içinde ve otobanda gerçekleşen kazaların kaç tanesinin kayan ön tekerleklerden kaynaklandığını belirlemek de oldukça zor. Sürücülerin suda kızaklamayı önlemek için hızlarını ıslak yola göre ayarlamaları ve lastiklerinin diş derinliklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü azalan diş derinliği, lastiğin uygun miktarda su tahliye edemeyeceği yani suda kızaklama riskinin artması anlamına geliyor. 


Aguaplaning'e karşı öngörülebilir 


risk tanıma 


ontinental mühendisleri, aguaplaning riskini öngörmeye ve yönetmeye odaklanıyor. Continental, sürücüye erken uyarı verebilmek için ön tekerleğin olası kayma durumunu mümkün olduğunca erken tespit etmeyi amaçlıyor. 
Çevre görüş kameralarından ve lastiğe monte edilen eTIS (elektronik Lastik Bilgi Sistemi) sensörlerinden gelen sinyaller kullanılarak, yaklaşan suda kızaklama durumuyla ilgili sürücüye erken uyarı veriliyor. Continental ayrıca suda kızaklama durumlarında, tekerleklere farklı fren kuvvetleri uygulayarak torkun yönlendirilmesi gibi, araçların kontrolü ve dengede tutulması 


gibi konseptler üzerinde de çalışıyor. Suda kızaklama, önce- den uyarı imkanı olmaksızın, beklenmedik bir şekilde de gerçekleşebiliyor. Yoldaki diğer araçlara karşı tehlike oluşturabilecek bu gibi durumlar için ise V2X teknolojisi kullanılıyor. Bu tehlikeyi, bir aracın sadece yakın çevresindekiler için değil, tüm diğer araçlar için güvenlik sensörü görevi gördüğü bir dayanışma ağı oluşturan V2X teknolojisi ve eHorizon ile azaltmak mümkün. Continental'in eHorizon teknolojisi, bu bilgiyi etkilenme ihtimali olan diğer araçlara iletebilir ve böylece bu araçlar sürüş fonksiyonlarını suda kızaklama koşullarına göre ayarlayabilir. 


ORGANİK 19070 
OKUR 
SAYISI 


Wwww.otoaktuel.net 


GÜNCEL 
İÇERİĞİ İLE www.otoaktuel.net 


ÖNDE... 


motosiklet 


Honda. Honda'nın. yakışıklı aker iüdel 


Honda, “spor naked' ailesinin en yeni üyesi olan CB250R'ı 22 bin 600 TL'ye Türkiye'de yollarla buluşturuyor. Hafif ve kıvrak gövdesiyle sürüş heyecanını zirvede yaşatmayı hedefleyen CB250R, şık tasarımı ile motosiklete yeni başlayacak olanlar için de en iddialı 


alternatif olarak öne çıkıyor. 


onda'nın, motosiklet deneyiminde bir sonraki adımı atmak isteyen yeni sürücüler için şık bir “spor naked' olarak geliştirdiği CB250R sahip olduğu teknolojik özelliklerle dikkat çekiyor. 
Hafif “Neo Sports Cafe” tarzındaki CB250R, 250 cc hacimli su soğutmalı motoru, 6 ileri şanzımanı, tamamen yeni boru tipi ve preslenmiş çelik şasisi, 37 mm USD çatalı, 4 pistonlu Nissin ön frenleri ve 5 farklı seviyede 


ayarlanabilir amortisörleriyle rakiplerinden farklılaşıyor. 


Ayrıca tamamen LED ön aydınlatma, LCD ekranlı gösterge ve IMU tabanlı ABS başta olmak üzere pek çok teknolojik özellik de CB250R'ın standart donanımları arasında yer alıyor. 
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CB250R iddialı tasarımı ve yüksek malzeme kalitesi 

ile küçük hacimli motosikletler sınıfına tamamen yeni bir boyut kazandırırken daha büyük ağabeylerinde kullanıma sunulan premium özellikleri de bünyesinde 
barındırıyor. Honda CB250R, hem 1000 hem de 125 
cc'lik kardeşleriyle paylaştığı minimalist, yalın ve çıplak “Neo Sports Caf&” tasarım diliyle motosiklet tasarımında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. 


Çok fonksiyonlu LCD gösterge paneli hız, devir, yakıt seviyesi ve vites konumu bilgilerini üst sıradaki ikaz lambalarıyla birlikte okunaklı bir şekilde sürücüye iletiyor. İkaz lambaları dâhil tam LED aydınlatma sadece 


kullanım kolaylığı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kalite hissini de arttırıyor. Ön far üstte kısa ve altta uzun far olmak üzere iki bölümlü bir yapı sunarken, arka stop lambası da son dönemdeki Honda motosikletlerinde kullanılan ince yapıyı gözler önüne seriyor. 10,1 litre kapasiteli yakıt deposu özel tasarımlı bir kapağın altında gizlenirken depo dolum kapağı savaş uçaklarındakilere benzeyen tasarımıyla dikkat çekiyor. Alçak tasarlanan egzoz sistemi de çift çıkışlı egzoz ucuyla birlikte sağ tarafta konumlandırılıyor. 


Boyutlarına karşın sadece 145 kg ağırlığında olan CB250R, preslenmiş ve boru tipi çelikten üretilen yeni şasisi ile hafiflik ve yüksek dayanımı bir arada sunuyor. 
Bunun getirisi olarak son derece dengeli ve geri bildirimi yüksek bir sürüş sağlayan CB250R'da 250 cc hacme sahip kompakt boyutlu dört supaplı su soğutmalı tek silindirli DOHC motor görev yapıyor. 9.000 d/d'da 20,3 kW maksimum güç üreten motor 8.000 d/d'da 23,3 Nm maksimum tork kullanıma sunuyor. 


Honda CB250R, hem 1000 hem de 125 
cc'lik kardeşleriyle paylaştığı minimalist, yalın ve çıplak “Neo Sports Cafe” tasarım diliyle motosiklet tasarımında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. 


6 vitesli şanzımanının ideal ayarlanmış vites oranlarıyla 
ürettiği gücü arka tekere aktaran CB250R, tüm devir seviyelerinde ani hızlanma taleplerine hızlıca cevap verebiliyor. CB250R'da Kırmızı (Candy Chromosphere Red), Gümüş metalik (Mat Cryption Silver Metallic), Siyah (Black) olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunuluyor. 


Ağabeylerinde kullanıma sunulan premium | özellikleri de bünyesinde | 
”” barındırıyor. 


Balkan Ralli Kupası ve Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Rally Phrygia Espark ve Midas özel etaplarının ikişer kez geçilmesinin ardından sona erdi. Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından 45 
ekibin katılımıyla düzenlenen ralli, Eskişehir-Kütahya-Bilecik bölgesinde koşuldu. 
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ord Motorsport Türkiye'den Red Bull sporcusu Yağız Avcı-Onur Vatansever ekibinin 1 dakika 13.6 saniye farkla ilk sırada tamamladığı zorlu rallide, son 2 özel etapta yağan yağmur dengeleri değiştirdi ve ekiplere zor anlar yaşattı. 
BC Vision Motorsport'dan Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova- Vedat Bostancı'nın ikincili; yarışın üçüncüsü Ford Motorsport Türkiye adına yarışan KKTC'den konuk ekip Deniz Fahri-Barış 


ŞAAycı 
< OVâtansever 


Kalfaoğlu oldu. 


ERT2 klasmanında Bulgaristan'dan Mitsubishi Lancer EVO IX ile Jordan Atanasov-Yanaki Yanakiev ERT3 klasmanında ise Ford Motorsport Türkiye adına Ford Fiesta R2T ile yarışan Ümitcan Özdemir-Batuhan Memişyazıcı birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Ulusal Sınıf 3'te ise, ilk resmi yarışına çıkan Fiat Egea 1.4 T-Jet'i ile Fiat Motorsporları adına Yiğit Timur-Kaan Özşenler ilk sırada yer aldı. 


Motorsport takımı, bu zorlu ralliden önemli puan- 


Gö desteğiyle iki Fabia R5 ile yarışan BC Vision larla ayrılmayı başardı. 


Yarışın ilk gününü lider olarak tamamlayan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikilisi, 2. gün yaşanan olumsuz hava koşullarında sorun yaşamalarına karşın, Genel Klasman ikincisi olarak sezona başladılar. Bu ikili aynı zamanda 2 Özel Etabı birincilikle geçmeyi başardı. 


İkinci Fabia RS ile yarışan Erkan Güral-Burak Koçoğlu ikilisi ise, bu araç ile çıktıklarıilk asfalt rallilerinde iyi bir performans ortaya koyarak 

altıncı sırayı elde ettiler. 


SOK Tırmanma Yarışı 


İstanbul Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen Tırmanma Yarışı 19-20 Mayıs'da Yeni Darlık Teke yolunda gerçekleştirildi... 


ile Belediyesi ve 
Spor Toto katkılarıyla düzenlenen 
2018 Türkiye Tırmastna Şampiyonası ikinci yarışı 19 Mayıs Cumartesi günü Yeni Şile Marinada seremonik start ve drift gösterileri ile başla 
20 Mayıs pazar güni 
km.uzunluğundaki Teke- 
Yeni Darlık Köyü arasındaki parkurda 3 çıkış üzerinden gerçekleştirilen yarış sonunda Kategori 1'de Ankaradan Fiat Palio ile ilk yarışına katılan Şule Berkcan birinciliği kazanırken, Kategori 3'te GP Garage My Team'den 
Peugeot 207 52000 ile Hakkı Ağaoğlu ve Kategori 4'te de yine GP Garage My Teamden Mitsubishi Lancer 
EVO IX ile Emin Cem Yalın birinciliğin sahibi oldu. 


lenen mahalli Klasik Tırmanma Yarışı'na da farklı 
marka ve modelde 13 
klasik otomobil katıldı. 
Bu or; d ile ilk 


bir parkurda klasik otomobiller, ralli otomobilleri ve drift araçları birlikte yarışmış 

oldular. 


Ağaoğlu ayrıca 02.42:79 ile günün en hızlı çıkışını da kaydeden isim oldu. 

Aynı gün aynı parkurda 
Klasik Araç Sporları Kulübü (KASK) tarafından düzen- o # 


2018 Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezon açılış yarışları, 12-13 Mayıs tarihlerinde TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi. 
Yarış Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından organize edildi. 


azar günü seyircilerin de büyük ilgi gösterdikleri orga- 


nizasyonda, hem süper hem de maxi grupta koşulan her iki yarışta da podyum sıralaması değişmedi... 
Super grupta birinciliği ERS-MAK Racing Teamden BMW 320S1 ile Ersin Yücesan elde ederken, BMW 


320TC ile Tahir Bilge ikinci ve BMW 74 GT3 ile Bilal Saygılı ikinci 


Honda Civic Type-R EP3 ile Osman (o ve ERS-MAK Racing Team'den Demirel de üçüncülüğün sahibi Porsche 911 GT3 Metin Çalışkan da oldular. üçüncü olarak takip etti. 

2018 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 
Maxi Grup'ta ERS-MAK Racing ikinci ayak yarışları, 30 Haziran-I Teamden BMW 74 GT3 ile Hakan Oo Temmuz tarihlerinde TOSFED Kör-Mete Kutay birinci olurken, onu fez Yarış Pisti'nde yapılacak. 
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WRG 
(> ) 


DAN ÇOK BÜYÜK ÖNEM 


WRC Promotör Genel 
Müdürü Oliver Ciesla: “Marmaris, WRC açısından oldukça keyifli bir lokasyon...” 


TÜ RKİYE AYAĞI İÇİN 


GENÇLİK VE SPOR BA- 
KANI OSMAN AŞKIN 
BAK: "DÜNYA RALLİ 
ŞAMPİYONASI ÜLKE- 
MİZİN TANITIMI AÇISIN- 


TOSFED BAŞKANI 
SERKAN YAZICI: 
"RALLY TURKEY 
50.000 YERLİ VE 
YABANCI TURİSTİ 
AĞIRLAYACAK” 


500! 


WRC Türkiye ayağı için geri sayım başladı 


Gi. 


Türkiye'ye 8 yıl aradan sonra dönen, 13-16 Eylül 


e 


dü 


tarihlerinde Muğ- 


la'da düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın basın toplantısı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımı ile gerçekleşti. 


ünya Ralli Şampiyonası 

(WRC)'na yeniden dahil 

edilen Türkiye, otomobil 

sporlarına gönül veren yerli ve yabancı turistleri Muğlada ağırlamaya hazırlanıyor. 13 yarıştan oluşan şampiyonanın 10'uncu ayağı olan “Rally Turkey” dünyaca ünlü pilotların zorlu mücadelelerine ev sahipliği yaparken, etapları izleyen seyircilere ise nefes kesen anlar yaşatacak. 


Tüm dünyanın yakından takip ettiği ve dünyanın en hızlı pilotlarının ağırlanacağı organizasyon ile ilgili 


basın toplantısında konuşan TOS-FED Başkanı Serkan Yazıcı; “Öncelikle bu değerli ve dünyanın en büyük otomobil sporları organizasyonunun ülkemize geri dönmesinde emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Spor Genel Müdürümüze 


ve tüm bakanlık çalışanlarına, Spor Toto Teşkilat Başkanımıza, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Muğla Valimize, Ula ve Marmaris Kaymakamlarımıza, Muğla Gençlik Spor İl Müdürümüze, Ula ve Marmaris Belediye başkanlarımıza çok 


teşekkür ederim? dedi. 

“Ülkemizdeki otomobil üreticilerini bu organizasyona destek olmaya davet ediyoruz” 


Türkiye açısından önemli bir organizasyonun startını verdiklerini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak; “Böylesine büyük organizasyonlar yapmak Türkiye için artık çok kolay, Biz ülke olarak çok büyük bir organizasyon kapasitesine sahibiz. Son 15 yılda spor alanında çok ciddi yatırımlar yaptık, büyük organizasyonlar gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz, bunlardan bir tanesi de Dünya Ralli Şampiyonası. Bu noktada TOSFED Başkanı Serkan Yazıcı'nın ekibiyle birlikte yaptığı çalışmalar çok önemli rol oynadı. 
Dünya Ralli Şampiyonası ülkemizin tanıtılması açısından da çok büyük önem taşıyor. 

Ülkemizdeki otomobil üreticilerini de bu önemli organizasyona destek olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin güvenli olduğunu gösteren bir organizasyon. Bu noktada bize güvenen FIA'ya, WRC'ye ve destek veren ülkelere teşekkür ediyoruz. 
İnanın Marmaris'in eşsiz doğasında 


hem çok güzel bir yarış izleyeceğiz hem de ülkemizin güzelliklerini tüm dünyaya göstereceğiz. Ben tekrar bu organizasyonu ülkemizde gerçekleştirecek olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Hayırlı olsun diyerek sözlerimi noktalamak istiyorum” dedi. 


“Dünya Ralli Şampiyonası ülke tanıtımı açısından oldukça önemli” 


Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye otomobil sporlarına yeni bir ivme kazandıracağına ve diğer büyük organizasyonların önünün açılmasında da ülkemize yardımcı olacağına değinen Serkan Yazıcı; “Dünya Ralli Şampiyonası seçmelerinde Yeni Zelanda, Hırvatistan, Japonya, Şili, Kenya ve Güney Afrika'yı geride bıraktık. Dünya Ralli Şampiyonası'na sadece bir spor organizasyonu gözüyle bakmamamız gerekiyor, organizasyon ülke tanıtımı ve turizmi açısından da büyük önem taşıyor” dedi. 


Yaklaşık olarak 50 bin yerli ve yabancı turistin sadece Dünya Ralli Şampiyonası için bölgeye geleceğini öngördüklerini belirten Yazıcı; “Etkinlik kapsamında Marmaris şehir içi bir günlüğüne trafiğe kapatılacak ve seyircilere şehir içi etabıyla adeta bir görsel şölen sunulacak. Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarını her 
yıl bizzat organizasyona katılarak 5 
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milyona yakın seyirci takip ediyor. 
Yarışları yıl boyunca youtubedan 25 
milyon, 155 televizyon kanalından da yaklaşık 849 milyon kişi seyrediyor. 2018 yılı içerisinde Türkiyede gerçekleştirilecek bu en önemli organizasyona ev sahipliği yapıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. 


“Otomobil üreticileri Türkiye'nin yeniden şampiyonaya dahil edilmesinden memnun” 


Türkiye'nin Dünya Ralli Şampiyonası takvimine tekrar dahil edilmesinin, organizasyona dahil otomobil üreticileri tarafından da memnuniyetle karşılandığının altını çizen Yaz1cı; “WRC bünyesinde yarışan tüm araçlar, 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip, 4 silindirli 1,6 litre turboşarjlı ve 380 HP gücünde otomobillerdir. 
Herhangi bir showroomdaki araçlarla bire bir aynı görünen otomobiller, motorları, yürüyen aksamları ve diğer teknik değişiklikler ile çok farklı performanslar sergilemek üzere yeniden tasarlanmış araçlar- 


dır. Bugün bu üreticiler Türkiye'nin şampiyonaya dahil edilmesinden oldukça mutlu. Bu organizasyon sadece TOSFED'in ya da Marmaris'in değil, tüm Türkiye'nin işi, bir milli mesele” dedi. 


“Marmaris, WRC açısından oldukça keyifli bir lokasyon” Basın toplantısı için Türkiye'ye gelen WRC Promotör Genel Müdürü Oliver Ciesla ise Türkiye'yi yeniden WRC takviminde gördükleri için mutlu olduklarını ifade ederek “Türkiye stratejik konumu ve içinde barındırdığı ekonomik potansiyeller sayesinde yeni pazarlara açılmamız noktasında çok önemli bir rol oynuyor. TOSFED bu önemli organizasyonun Türkiye'ye geri gelmesi için oldukça başarılı bir iş çıkardı. 
Marmaris, WRC açısından oldukça keyifli bir lokasyon. İstisnai, modern ve oldukça kompakt bir yarış olacak. 
Marmaris'in güzelliğini 150 ülke canlı olarak izleyecek. Tüm ulusal ve yerel otoritelere teşekkürlerimi sunuyor ve Eylül'de Marmaris'e gelmek için sabırsızlanıyorum” dedi. 
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4-5 GÜN YETER 


Kısa süreli tatil yapmak isteyenler için hazırlanan turlarla harika bir 4, 5 gün geçirebilirsiniz. Yurtdışı için İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Balkanlar ve Yunanistan tercih edilebilecek rotaların başında geliyor... Prontotour'un hazırladığı kısa tatil paketleri 
99 Euro'dan başlayarak 359 Euro'ya kadar her bütçeye uygun 
çeşitli ekonomik tatil olanakları sunuyor 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«Ed BAŞTAN BAŞA İTALYA ürkiyedeki tatilcilerin en çok tercih ettiği rota olan İtalya'nın önemli şehirlerini tek bir turla keşfetmek mümkün. İsteyeler için Puglia bölgesi, Sicilya, Napoli, Amalfi gibi İtalya'nın diğer bölgelerine de özel turlar var. Sicilya-Malta turlarıyla da İtalya'nın yanı sıra Akdeniz'in şirin adası Malta'yı keşfetmek isteyenler de unutulmuyor elbette. 279 €'dan başlıyan fiyatlarla İtalya turlarına katılabilirsiniz. 


i FARKLI KÜLTÜRLERİN 
DANSI: İSPANYA 


endine has kültürü, mimarisi, 

kadim tarihi ile İspanya, unutulmaz bir tatil vadediyor. 
Geçmişten günümüze farklı kültür!- erin oluşturduğu muhteşem sentezi hala koruyabilen tarihi dokusu ile Madrid, Barselona, Valencia ve Bilbao hafızanızda silinmeyen izler bırakacak. Gezginler, Endülüs şehirlerinde tarihin izlerini sürerken Flamenko eşliğinde İspanyol ateşini iliklerinde 
hissediyor. İspanya turları ise 299 
€'dan başlıyor. 
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LON DOĞA VE 
- TARİH MÜZESİ. 


doğası ile de dikkatleri 

ya ülkeleri İngiltere v seyahat tutkunlarına eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Müzeleri ve tarihi yapılarıyla kraliyetin başkenti Londra, Manchester, 

mli şehirleri Glasgow, Edinburgh ziyar: büyülüyor. Eşsiz şehir manzarası sunan London Eye, pek çok ünlünün balmumu heykelinin bulunduğu Madame Tussauds Müzesi gibi mekanlar gezilirken Thames Nehri üzerinden tarihi Londra'nın görülebileceği tekne turu yapılabiliyor. Alışveriş tutkunları Londrada yer alan dünyaca ünlü markaların mağazalarından alışveriş yapma imkanı da buluyor. Ayrıca dileyenler İskoçya'da viski tadım turuna da katılabiliyor. İngiltere turları 349 €'dan başlıyor. 
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AVRUPA'NIN ROMANTİK 
KÖŞESİ FRANSA 


ransa'nın başkenti Paris, seyahat tut- 
- kunlarının Avrupa'daki uğrak noktaları arasında yer alıyor. Paris modadan İ sanata, kültürden mimariye kadar herkesin duygularına hitap etmeyi başaran, dünyanın en özel şehirlerinden biri gösteriliyor. 
Eşsiz sanat eserlerinin yer aldığı müzeleriyle Paris, tadı damağınızda kalacak tadımlarıyla Bordeaux, muhteşem mimarisiyle Lyon ve Marsilya... Ünlü eğlence merkezi Disneyland, Paris'i özellikle çocuklu aileler için cazibe merkezi haline getiriyor. Fransa turları ise 279 €'dan başlıyor. 


-TARİH VE GURME TURLARI BALKANLAR 


-5 günlük tatil süresince hem kültür hem de coğrafya 


olarak yakın bir rota tercih etmek isteyenler, Balkanlar ve Yunanistan'ı seçebiliyor. Otobüslü 
Balkan turları da uygun fiyatlı ve çok seçenekli tercihler sunuyor. Mutfağı ve mimarisiyle hala Osmanlı izlerini taşıyan Balkanların muhteşem şehirleri Saraybosna, Belgrad, Üsküp, Ohrid, Zagreb, Budva ve Ljubljana misafirlerini büyülüyor. Balkan turları 
99 E'dan başlıyor. 
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BEYŞEHİR GÖLÜ'NDE 


HAYATTA KALMA» 
MÜCADELESİ 


© Beyşehir Gölü ve gölün su toplama havzası, oğa Derneği, Konya'nın Beyşehir Gö-Dünya ayı Koruma Birliği (LUCN) Kırmı- lü'ndeki on iki nesli tehlike altındaki 


, alan a pi iza balık türünün yaşayabilmesi için Kürezı Liste ölçütlerine göre koruma önceliğine sel Çevre Fonu Küçük Destek Programı sahip 12 türün yuvası (GEF) desteğiyle 2016 yılından beri çalışıyor. 

ğ Derneğin ve balık uzmanlarının alanda yaptığı saha araştırmalarına göre bu çok nadir türleği di EE R , rin yaşayabilmesi için gölü besleyen pınarların internet sitesine göre bu türlerin 7'si tehlike- etkili bir şekilde korunması gerekiyor. Göldeki gi aj i doğal yaşam koşullarını kaybetmiş olan bu na- de (EN), 2'si hassas WU), 2 si tehlike altına dir balık türlerinin dağılışı, gölü besleyen dere girmeye yakın (NT) ve 1'i için yeterli veri yataklarına ve pınarlara sıkışmış durumda. Balıklar için büyük öneme sahip pınarların başınyok (0D) olarak sınıflandırılıyor. da aynı zamanda arkeolojik sit olarak korunan Ö t d dü ö indi d B Eflatunpınar Hitit Anıtı geliyor. Balık türleri © e yandan, dunya uzerinde Sadece BEYŞE- özellikle göle sonradan aşılanan yabancı türler 


hir Gölü'nde yaşamış olan göğce balığının nedeniyle azalıyor. Balıkların aşamadığı setler, barajlar, deşarj ve sulama kanalları, elektroşokla 


(Alburnus akili) nesli ise uzmanlara göre sulüima, fabelka ve kanalısispon arklar diğer tamamen tükendi. tehditler olarak gözleniyor. 


© Bilim insanları göldeki diğer 12 türün akıbe- o DÜNYANIN EN ÖNEMLİ BALIK 


tinin de göğce balığına benzemesinden YAŞAM ALANI endişe ediyor. Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç yaptığı açıklamada: “Pek bilinmese de, 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Konya'nın gölleri ve akarsuları Anadolu'nun ve dünyanın en önemli tatlı su balığı yaşam alanları arasında. 


© Beyşehir ise balık çeşitliliği bakımın- 
“ dan benzersizliği ile dünya çapında 


çok önemli bir yere sahip. Bu balıkların bazılarının boyları belki çok kü- 


İ çük ama tıpkı kaplanlar ve pandalar 


kadar tehlike altındalar. Nesli tehlike 


i altındaki Beyşehir sirazı, kızılkanat, 


yağ balığı ve kaya balığı bunlardan bazıları. Balık türleri üzerindeki en ciddi tehdidi göle sonradan aşılanan türler oluşturuyor. Örneğin, dünya üzerinde sadece Konya Beyşehir'de yaşamış olan göğce balığı bu nedenle yok olmuş durumda. Fakat gölde yaşayan on iki balık türi umut var. Nesli tehlike altındaki balıkların Beyşehir'deki en önemli yaşam alanlarından biri, yaşı günümüzden yaklaşık 3300 yıl öncesine 

itit Anıtı'nın 

ü'nü besleyen Eflatunpınar ve diğer pınarların içerisinde nesli tehlike altındaki balıklar yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor” dedi. 


ACİL YAPILMASI 
GEREKENLER 


Kılıç sözlerine şöyle devam etti: “Çalışmalarımız sonucunda Beyşehir 

ü Havzası'nın nadir balıkları içi: Türkiyede ilk defa birden fazla türü kapsayan bir koruma planı hazırladık. 
Koruma planında yer alan önerilere doğrultusunda acilen önlem alındığı ve Beyşehir Gölü'nü besleyen pınarlar koruma altına alındığı takdirde, bu türlerin yaşayabilmesi mümki 


» Aksi halde ne yazık ki tıpkı göğce ba- 


lığı gibi bu türleri de kaybedebiliriz. 

yuva olduğu nadir balık çeşitliliğini sürdürmesi ve yöre insanının doğayı koruyan kadim üretim yöntemlerini devam ettirmesi için bölgedeki çalışmalarımız devam edecek. 
Konya ilinin tüm karar vericilerini bu eşsiz canlıların değerini görmeye ve yaşamaları için gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz, onların yaşamından hepimiz sorumluyuz” 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AYLIK DİJİTAL DERGİ 


